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Stiliyle beğenilen başarılı iş kadını 
ARZU SABANGI ile moda, ilham 
kaynakları ve hayat felsefesini 
konuştuk. 


Moda editörü MERT ASLAN, yakın 
dostlarını Sanayi 313'te gerçekleştirdiği 
özel bir “Çay Partisi'nde ağırladı. 


Gerçekleştirildiği şehirlere renk ve 
heyecan katan 45 bin millik global 
okyanus yarışı VOLVO OCEAN 
RACE, toplam 9 ay süren 
yolculuğunda 4'üncü etabın koyiçi ve 
ada yarışı için Hong Kong'daydı. 

Cam sanatçısı FELEKŞAN ONAR'”'ın 
Perched/Kanatsız Kuşlar enstalasyonu, 
özel davetle Berlin İslam Sanatları 
Müzesi'ndeki yerini aldı. 


Fendi'de 52. yılını kutlayan moda 
dehası KARL LAGERFELD, 
markanın 2018 İlkbahar - Yaz 
koleksiyonunu ilk kez ve sadece 
HELLO'/ya anlatıyor. 


ALİ POYRAZOĞLU” nun aynı adlı 
kitabından yola çıkarak yazdığı 
“Tamamla Bizi Ey Aşk' oyununun 
galası gerçekleşti. 

BLACK PARTY adıyla The House 
Residence Bomonti'de gerçekleşen ve 
birçok ünlü ismin katıldığı partide 
eğlencenin dozu hız kesmedi. 
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905 PEŞİNAT İLE 


Limitli sayıda villa için 
sadece 965 peşinat ödeyerek 


Ormanadalı olma fırsatını kaçırmayın. 


DESEV bilgi satış ofisinde: 


ORMANADA 


ZE KE Re YAK OY 


BÜYÜLEYİCİ BİR DENEYİM... 


Petra'nın üç boyutlu kapaklarında 
ahşabın doğallığı yüksek teknoloji ile 
buluşuyor. Yenilikçi yorumuyla Petra, 
mutfağa zarif dokunuşlar katıyor. 


Güzel yıldız, 
Suriye'den sonra 
Paris'e döndü. 
Champs-Elysees 
Avenue'da 
Giuerlain 
mağazasını gezdi 
ve hayranlarıyla 
fotoğraf çektirdi. 
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ANGELİNA JOLE 
SURİYE'Yİ 
ZIYARET ETTİ 


; 


“Dünyada olup bitenleri yok saymaktansa, 
bu problemleri kaynağında çözmeleri için 
liderlerimize daha fazla baskı yapmalıyız ve bu 
işi onların katkılarıyla sonlandırabilmeliyiz.” 


ELLO! ile yaptığı özel 
röportajda oyuncu, aktivist ve altı çocuk annesi 


olan Angelina, “Küçüklüğümden 
beri topluma ait olmadığımı hissediyordum. Ta ki insanlara yardım edene kadar... İnsanlara yardım etmek ve anne olmak benim 


mükemmel hissettiğim bir duygu. Hayatta ne yapacağımı, na- 


sıl mutlu olunacağını bilmiyordum ama dünyada herhangi bir 
şeyin parçası olabilmek, daha 
mutlu bir hayat anlamına geliyormuş” diyerek açıklamıştı, insanlara yardım etmenin ve iyi niyet elçisi olmanın kendisi için ne ifade 
ettiğini... Güzel yıldız, geçen hafta kızları ll yaşındaki Shiloh ve 
13 yaşındaki Zahara ile birlikte 


UNHCR kampanyası kapsamında Suriye'yi ziyaret etti. Mülteciler Yüksek Komiserliği Özel Temsilcisi Angelina Jolie, Ürdün'ün 
kuzeyindeki Suriyeli mültecilerin 
kaldığı Zateri Mülteci Kampı'nı 
ziyaret edip, önce mültecilerle 
yakından ilgilendi ve onların sorunları dinledi. Ardında da tüm 
dünya basınına anlamlı bir konuşma gerçekleştirdi. 

“Insani yardım uzun dönemli 
bir çözüm değil” diyen Jolie sözlerine şöyle devam etti: “Ürdün'e 
geri dönmek ve aşın sekizinci 
yılına girdiği bir zamanda Suriyeli mültecilerin yaşam zorluklarını ve travmanın boyutunu görmek yürek parçalayıcı. Suriyeli- 


lerin eve dönüşlerinin koşullarını yaratmak ve ev sahibi ülkelerdeki insani acı ve zorlukları sona 
erdirmenin tek yolu, uygulanabilir bir politik uzlaşma. Suriye'nin 
komşuları Ürdü n, Lübnan, Türkiye ve Irak yaklaşık 5.5 milyon 
mülteciye ev sahipliği yapıyor. 
Onlar gerçekten de yokluk çeken 
mültecilerle dayanışmada dünya- 
ya örnekler. BM Güvenlik Konseyi üyelerini bölgeye gelmeye, 
kampları ve şehirdeki mültecileri ziyaret etmeye ve nihai olarak 
BM ile uluslararası toplumu bütün güçleriyle bu sorunu çözmek 
için bir yol bulmaya davet ediyorum. Buraya her geldiğimde aynı 
tabloyu görmek çok acı verici.” 


HAZIRLAYANLAR: BÜLENT KAYA, BÜŞRA NAZLAN ÜREGÜL 


“BM ile uluslararası toplumu, bütün 
güçleriyle bu sorunu çözmek için bir yol 
bulmaya davet ediyorum.” 


BADE İŞÇİL 
AZUR İLE EĞLENCELİ BİR GÜN 


' 1; elevizyon dizisi “Ufak Tefek Cinayetler'in 
İ rılı oyuncusu Bade İ: , oğlu Azur ile 
için yapww uğıalışver ) 
Istanbul Akvaryum'u da ziyaret ettiklerini belir- 


cil, anne-oğul dolu dolu bir gün adık- 


e çok eğlendikleri ini söyledi. Oğlu Azur 
e saatler e kaldığı akvaryumda çocuk- 
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AHU YAĞTU « PINAR TEZCAN ÖZÇAPKIN 
BEBEK'TE GEZİNTİ 


eçen hafta eşi Kerem Özçapkın, 
kızları Derin ve Duru ile birlikte 
sömestr tatili için Fransa Valmorel'e 
giden Pınar Tezcan Özçapkın, tatil dönüşünde yakın arkadaşı, oyuncu ve manken Ahu Yağtu ile birlik- 


te Bebek'te objektife yansıdı. O gün 
sözleşerek bir araya geldiklerini söyleyen iki yakın arkadaş, Lucca'da yemek yedi. Pınar Tezcan Özçapkın ve 
Ahu Yağtu güzel bir sohbet eşliğinde 
harika bir gün geçirdiklerini belirtti. 
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BURCU ESMERSOY 
KEYFI YERİNDE 


nlü sunucu Burcu Esmersoy, İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Son derece sade 
or bir kıyafetle geldiği alışş merkezinde gezintiye çıktığını belirten Esmersoy, her 


zamanki gibi neşeliydi. Markalar Sokağı'nda mağazaların 
vitrinlerini inceleyen sempatik 
sunucu, elinde kahvesi ile dünyaca ünlü markaların tasarımlarını inceledi. 
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DEREN TALU 
ARKADAŞLARIYLA BULUŞTU 


amın tanınmış isimında yer alan eski haber ikeri ve nken Defne 
Samyeli'nin büyük kızı Deren 
Talu, Etiler'de bulunan bir alışveriş merkezinde objektife yansıdı. Deren Talu, arkadaşlarıyla 
Serafina'da buluşup yemek yiye- 


başına kozmetik ve giyim mağazalarını gezdi. Talu, alış 5 
dından ise kapıda kendisini bekleyen aracına binerek annesi Defne 
Samyeli'nin yanına gitti. 


mesaj 


ULU 


MESA, AVRUPA ve ASYA YI 
FIRSATLARLA BAĞLIYOR. 


Beykoz'un en seçkin semti Çubuklu'da, 
Avrupa ve Asya'nın kesişim noktasında yaşamanın ayrıcalığı ile 
evinizden çıktıktan sonra sadece dakikalar içerisinde 
3 köprüye de ulaşmanın konforunu yaşayacaksınız. 


ŞİMDİ AL, ERKENDEN KAZAN. 
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BELÇİM BİLGİN 
"SAÇIM SAÇIN OLSUN” PROJESİNE 
DESTEK VERİYOR! 


lidor, kanser konusunda farkındalığı artırmak ve kanser hastalarına destek olmak için çıktığı yolculuğu, “Fi Çi” dizisi senaryo entegrasyonu ile başlatıyor. “Birbirimize 
destek olmak doğamızda var” mesajını yaymak için dijital platformların en popüler dizisi ile senaryo 
entegrasyonu yapan Elidor, tüm kadınları birbirine destek olmaya davet ederken, kanser tedavisi nedeniyle kendini hayatın içinden çekilmek zorunda hisseden, renklerinden uzaklaşarak yalnızlaşan tüm kadınlara destek olmaya Çalışıyor. Bu 
desteği ise dizide Ferhan Şensoy'un 
canlandırdığı Zeynep karakterim 
mücadelesi ve gücü ile birleşt ö 
gösteriyor. Senaryo entegrasyonun” © 
da diziye konuk oyuncu olarak katılan Belçim Bilgin ise kanser hastası 
bir kadını canlandırıyor. Dizinin 8. 


bölümünde projeye destek veren sa- 3 v—. * 
natçı, aynı zamanda 13 Şubat gecesi 

Gaia Gallery'de düzenlenecek olan v * 
müzayedeye katılarak tüm kadınla- i 


ra “Farkında ol, destek ol” diyecek. 


ARDA TURAN 


HEM ALIŞVERİŞ HEM SOHBET 


Ki bir süre Önce 
Barcelona'dan Medi- 


pol Başakşehir'e transfer 


a aa, 
EelekiMi 2 olan yıldız futbolcu Arda 

SN Turan'a Akmerkez'de rastladık. Alışveriş merkezinde bulunan Wepublic'teki 
kafede arkadaşlarıyla sohrr 
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bet eden ünlü futbolcu, erkek giyim reyonlarını gezerek kısa bir alışveriş turu 
da yaptı. Daha sonra da yakın arkadaşı Emre Belözoğlu ile buluşan Arta Tu- 
Belözoğlu ile birlikte 
Papermoon'a gitti. 


ran, 


DÜNYA MUTFAĞI İLE 
ge TAÇLANDIRIN 

Farklı mutfaklardan seçkin 
lezzetler sunan Izaka Restaurant, 
zengin menüsü ve eşsiz Boğaz 
manzarasıyla İstanbul'un buluşma 
noktası olmaya devam ediyor. 


Izaka Restaurant'ta 

Sevgililer Günü için hazırlanan 
özel menüye, 14 Şubat'ta 

DJ kabininde yer alacak 
Mehmet Teoman'ın seçtiği 
zamansız şarkılar eşlik edecek. 


. >> Ne 
Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Izakarestaurants CUK Rezervasyon: 
No: 8 34437 Taksim, Istanbul izakarestaurant 
HOTELS & RESORTS 0212 708 3838 - 0212377 88 88 


izakaistanbul.com 
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ECE - LEMİ GÜLMAN 


ROMANTİZM EŞLİĞİNDE ALIŞVERİŞ 


e 
İ . Lemi Gülman ile zarif eşi Ece Gülman'a sömestr tatilinin ikinci haftasında Akmerkez'de rastladık. Birbirlerine duydukları tutkulu aşklarını her fırsat- 
ta dile getiren ve sevgilerini her daim net bir şekilde gösteren Gülman çifti alışverişe gelmişti. Oğulları ile birlikte keyifli bir sömestr tatili yaptıklarını belirten çift, 
Istanbul'a gelir gelmez de baş başa alışverişe çıktıklarını söyledi. Birbirlerine »k rilerinde bulur- 


€ 


, o 
nan örnek çiftin bu romantizm dolu kareleri HELLO! 


KORUR 


Uludağ'ın kaynağından cildinize doğal armağan: 


Uludağ Premium Cilt Bakım Spreyleri. 
Maden suyunun içerdiği zengin mineraller 
cildinizin beslenmesine veiem dengesini 
korumasına yardımcı olur. 30 SPF yüksek 
koruma özelliğiyle cildinizi kış güneşinin 
zararlı etkilerinden korur. 


GÜNEŞTEN 


PREMIUM 
SPREYİ 


YÜZ SPREYİ YUZ SPREYİ 
DOĞA N SUYU ğ 
DOĞAL MADEN SUYU 
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150 mil 


uludagpremium.com 


uludagpremium 
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— VARSA SİZDEN ŞIKI OLMAZ” 
DİYEN ARZU SABANCI'NIN 
© İLHAM KAYNAKLARINA BİR 
YOLCULUK YAPIYORUZ. 


“Enerjisi her zaman 

yüksek ve dünya R> 
trendlerine yön veren 

markalar ile çalışıyorum. 
Tasarımlarımda kendi 
stilimi yansıtabilmem 


benim için çok önemli.” 


KK hayatının en şık kadınlarından biri. Italyan marı Pinko'nun Türkiye temsilisi. Ayrıca iki sezondur Koton 
için koleksiyon hazırlıyor. Tasa- 


rımları kendi stilinden izler taş . Fotoğraf çekmeyi çok sevi- 


yor. Electronic dance, house music tarzlarını çok seviyor. Kendi 
play listleriyle DP'lik yapmaya ise 
bayılıyor. Şık olmanın altın kuralının kendine güvenden geçtiği- 
ne inanıyor. Seyahat etmenin ilham kaynağı olduğunu ve stilini 


etkilediğini söylüyor. Arzu Sabancı, Koton için hazırladığı koleksiyonunu, aile hayatını, hobilerini 
ve düşlerini anlattı. 

HELLO!: Koleksiyonun çıkış 
hikayesini anlatır mısınız? 

Arzu Sabancı: Koton, dünya 


trendlerini takip ederek çok güçlü koleksiyonlar hazırlayan bir 
marka. Gülden Yılmaz ilk kez geçen sezon bu teklifi getirdiğinde 
çok mutlu oldum. Sevdiğim ve keyıf aldığım bir işi, çok başarılı bulduğum bir Türk 


“Moda uzun bir 
maraton ve sürekli 
geliştirilebilir. Büyük 
paralar verip kıyafet 
satın alabilirsiniz 
ama stil ve tarz 
parayla alınan bir 
şey değil.” 


markasıyla beraber yapıyor olmak ve ulaşılabilir fiyatlara moda 
tutkunları ile buluşmak duygusu 
beni çok heyecanlandırdı. Koleksiyonun hazırlık sürecinde titiz 
bir çalışma yürüttük, her parça 
beni yansıtıyor diyebilirim. Ortaya da hem içimize sinen hem de 
moda odaklı bir koleksiyon çıktı 
ve ikinci koleksiyonumuzu da modaseverlere sunduk. 

HELLO!: Bu koleksiyonda sizi 
neler etkiledi? 

A. Sabancı: Koton kış koleksiyonundaki hemen hemen her 
parça, maskülen tarzların ön 
planda olmasıyla, feminen ve modern bir duruş sergilemesiyle en 
dikkat çekici ve en etkileyici rolü 
oynuyor. Koleksiyonda yer alan 
tasarımları hayata geçirirken tamamen kendi stilimi yansıttım. 
Sonucunda ise çok başarılı ve çok 
zengin alternatiflerin olduğu bir 
koleksiyon ortaya çıktı. 

HELLO: İlham kaynağınız? 

A. Sabancı: Ilham kaynağım 
kendi stilim aslında. Gardırobum- 
da yer alan favori parçalar ile yarattığım kombinler ve kişisel tercihlerim koleksiyonun hazırlık 
aşamasında bana ilham verdi. 

HELLO!: Bu kışın olmazsa olmazları? 

A. Sabancı: Kadınların gardıroplarındaki en sık kullandıkları parçalar arasında yerini alacak 
büyük beden hırkalar, payet ve 
zincirli formlarla detaylandırılmış 
trikolar koleksiyonumuzun anahtar parçaları arasında bulunuyor. 
Sezonun look'u dediğimiz en etkili görünümü ise benim için; kimono kol kesimli rahat kaban tasarımı ile kombinlenmiş, akordeon pileli lame etek. Bu look ile sezon içinde çok karşılaşacağımızı, 
koleksiyonumuzun bu kombinde 
kullanılacak en iyi iki parçaya sahip olduğunu düşünüyorum. 

HELLO!: Koleksiyonun detaylarından bahseder misiniz? 

A. Sabancı: “Arzu Sabancı for 
Koton” koleksiyonumuzda kış sezonu için maskülen detayların feminen siluetlerle buluştuğu tasarımlar üzerine çalıştık. Kişiye özel 
maskülen ceket ve pantolonların, 
özgün detayların ve feminen siluetlerin başrol oynadığı koleksiyonumuzda kullandığımız kumaşlar ve renk bileşenleriyle de sezon modasına farklı bir bakış açısı 
sunduk. Kullandığımız renk tonlarından kumaşlara, dokumalar- 
dan tüm detaylara kadar trend ve 
özgünlük kavramları arasında bir 
sinerji yakalamayı amaçladık. Sezonun öne çıkan, kaplanmış taf- 
ta tasarımları, pullarla süslenmiş 
dokumalar ve karışık nakışlar koleksiyonumuzda sezon trendleri- 
nin nabzını tutarken, tercih ettigimiz canlı sarı, mavi ve kır- > 
mızının cesur tonlarındaki 
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“sevdiğim vejfü a 
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renk paletleri de tasarımlarımızı özgün bir boyuta taşıdı. Sezonda çok sık karşılaşacağınız kolej 
ve Galler Prensi stili olarak adlandırdığımız casual şıklığın ön plana çıktığı tasarımlar da koleksiyonumuzda yer aldı. A harfi detaylı 
bomber ceket tasarımımız da bu 
sülin anahtar parçası olarak koleksiyonumuza farklı bir dokunuş 
kazandırdı. 

HELLO!: Günün her anı kişiye 
özel nasıl oluşturulur? 

A. Sabancı: Her anda keyifle ve 
içinde rahat hissettiğiniz kıyafetler ile geçirmek çok önemli. Tasarımlarımı hayata geçirirken hem 
oanı kendine özel kılmak hem de 
motivasyon sağlamak için rahatlığı ön planda tutuyorum. Günün 
her anında hem şık hem de rahat 
olabilmek modern kadının yaşamının bir parçası. 

HELLO!: Uzun süredir moda 
yaşamınızın ana noktasında. Artık 
moda size ne ifade ediyor? 

A. Sabancı: Moda uzun bir maraton ve sürekli geliştirilebilir. Büyük paralar verip kıyafet satın alabilirsiniz ama stil ve tarz parayla 
alınan bir şey değil. Bu, zamanla oluşan, birçok kanaldan güncel modayı takip ederek geliştirebileceğiniz bir özellik. Moda her 
altı ayda bir değişen bir maraton. 
Hele bunu benim gibi iş olarak 
yapıyorsanız, modayı bir yıl önceden görüp ona göre seçimlerde 
bulunabiliyorsunuz. Ben, günün 
modasından aldığım ipuçlarını, 
modern çizgileri, klasik tarzımla 
yorumlayıp giyiyorum. 

HELLO!: Pekiyi “şık? ve düks” 
kavramlarınız değişti mi? 

A. Sabancı: Şık olmanın altın 
kuralı özgüvendir. Az ve sade olan 
her zaman iyidir, ben bunu uyguluyorum. Içinde rahat ettiğiniz 
kıyafeti taşıyorsanız ve kendinize 
güveniyorsanız, karşınızdaki de 
bunu hisseder ve öyle görür. Temiz ve bakımlı olduğunuzda, etrafa sevgiyle bakıp, bir de yüzünüzde gülümseme varsa sizden 

şıkı olmaz. 

HELLO!: Klasik bir soru ama 
artık kimi şık ve trend buluyor- 
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Aİ çok kişi oluyor. 
Ni HELLO!: Pekiyi genç neslin 
ÜRN iy stilini nasıl buluyorsunuz? 
y İN AN A. Sabancı: Genç neslin moda- 
EN i yı takip ettiğini görüyorum. Hepia v si çok bakımlı, çok şık. Her genç 
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“Esim Ömer ile önceleri 
eski Türk ressamlarının 
-s -— esörlerini topluyorduk, 
ye çağdaş 
Türk sanatçılarının 
eserlerinden oluşan bir 
koleksiyonumuz oluştu.” 


a 


EXİ 


bireyin de yapması gereken kendi tarzından ödün vermeden kendine yakışanı seçmesi. 

HELLO!: Siz kendi stilinizi nasıl tanımlarsınız? 

A. Sabancı: Klasik, ele- p 


gan ve modern diyebilirim. 
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“Beni en rahatlatan, 
beynimi boşaltan şey 
açık havada yürüyüş 
yapmak. Haftanın 5-6 
günü mutlaka sabah v 
yürüyüş yaparak güne > 
başlıyorum. " 


26 


“Seyahat etmeyi 
çok seviyorum. 
Sosyal yaşamınızın 
içeriği, stilinize 
doğrudan yansıyor 
ve moda tarzınızı 
oluşturmanızda etkili 
rol oynuyor.” 


HELLO: Pekiyi eşinizi ve çocuklarınızı moda konusunda yönlendirir misiniz? 

A. Sabancı: Eşim genellikle 
bana danışır, oğullarım ise eskiden öyle yaparlardı. Kıyafet alışverişlerini de ben yapardım ama 
şimdi ayrı yaşadıkları için danışmıyorlar. Oğullarımdan özellikle Hakan, giyimine düşkün, bazen ben ona soruyorum, “Bu mu, 
o mu” diye fikrini alıyorum. Bazen seyahatlerde isterlerse onlara alışverişlerinde eşlik ediyorum. 

HELLO!: Moda ile ilgili ipuçları verir misiniz? 

A. Sabancı: Günün modasını 
klasik tarzım ile yorumlayıp giyiniyorum. Şıklığın göreceli bir 
kavram olduğunu düşünüyorum, 
herkese göre değişir. Üzerinize 
giydiğiniz kıyafet içerisinde kendinizi rahat ve özgür hissetmeniz 
en önemlisi. Koton koleksiyonun- 
da yer alan her tasarımımda titizlikle çalışarak kendi stilimi yansıtmaya çalıştım. Kendine has şık 
giyim tarzınızı gündüz spor şıklık 
içerisinde, gece ise topuklu ayakkabılar ile tamamlayabilirsiniz. 

HELLO!: Moda yaşamınızı nasıl şekillendiriyor? Ya da yaşamınıza neler katıyor? 

A. Sabancı: Moda büyük bir 
alan, ben de bu alanın mağazacılık kısmındayım. Çok fazla takıntulı olmadan modayı takip etmeye çalışıyorum. 

HELLO!: Sanat, yaşamınızı ve 
modayı ne kadar yönlendiriyor? 

A. Sabancı: Sanatın yaşamımda 
önemli bir yeri var. Eşim Ömer'le 
beraber modern Türk ressamları koleksiyonumuz var. Onceleri 
eski Türk ressamlarının eserlerini topluyorduk, şimdiyse çağdaş 
Türk sanatçılarının eserlerinden 
oluşan bir koleksiyonumuz oluştu. Evimiz antika ve klasik oldu- 
Şu için topladığımız resimleri ofisimizde sergilemeye çalışıyoruz. 

HELLO!: Moda alanında kendinizi nasıl geliştiriyorsunuz? 

A. Sabancı: Modada işin mutfağından gelen, üretimde ve perakende de çalışan biri olarak bu 
işi bilen, yılların birikimiyle öngörüsü, zevki olan, sezon trendlerini kendince yorumlayan ve en 


önemlisi de bunlardan çok keyif 
alan biriyim. Dünya trendlerini 
takip ediyor, çok sık seyahatlere 
çıkıyorum. 

HELLO: Sosyal yaşamınız ve 
sosyal kişiliğiniz modayı ne kadar 
etkiliyor? 

A. Sabancı: Sosyal yaşamımda seyahat etmeyi çok seven birisiyim. Sosyal yaşamınızın içerigi, stilinize doğrudan yansıyor ve 
moda tarzınızı oluşturmanızda 
etkili rol oynuyor. 

HELLO!: Ruhunuzu ve beyninizi nasıl yeniliyorsunuz? 

A. Sabancı: Beni en rahatlatan, 
beynimi boşaltan şey açık havada yürüyüş yapmak. Haftanın 5-6 
günü mutlaka sabah yürüyüş yaparak güne başlıyorum. Eskiden 
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de fotoğraf çekmeyi severdim, 
şimdi de severek devam ediyorum. Tek fark, şimdi bunu sosyal 
medyada paylaşıyor olmam. Ailemle vakit geçirmeye ve anı yaşamaya özen gösteriyorum. 

Ozellikle electronic dance, house music tarzlarını çok seviyorum, kendi play list'lerimle DJ'lik 
yapmak en sevdiğim ve ruhumu 
yenileyen hobilerim arasında yer 
alıyor. 

HELLO!: Farklı markalar için 
farklı tasarımlar hayata geçiriyorsunuz? Tasarımların özgünlüğünü 
belirleyen kriterler neler oluyor? 

A. Sabancı: Enerjisi her zaman 
yüksek ve dünya trendlerine yön 
veren markalarla çalışıyorum. Tasarımlarımda kendi stilimi yansı- 


tabilmem benim için çok önemli. 
Markalar elbette farklı segmentlerde yer alıyor ama stilimden izler taşıyan koleksiyonum ile çok 
geniş kitlelere ulaşabiliyorum. 
Her markanın kendine özgü bir 
DNA'sı var. Biraz da ona bağlı 
kalıp kendimce yorumluyorum. 
Ama beni tanıyanlar benzerlikler bulabilir. 

HELLO!: Nereye varmak istiyorsunuz? 

A. Sabancı: Çalışmayı, üretmeyi seviyorum. Mutlu olduğum, 
yapmaktan keyif aldığım işleri 


yapmaya, üretmeye devam Hİ 


edeceğim. 
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SANAYİ 313'TE 
ÇAY DAVETİ 


DOSTLARI 
BULUŞTURAN 
ETKİNLİK 


Moda editörü Mert Aslan, 
yakın dostlarını Sanayi 313'te 
gerçekleştirdiği özel bir 'Çay 
Partisi'nde ağırladı. 


Me: Aslan'ın dostları için Sanayi 313'te organize ettiği çay partisi, birçok ünlü ismi bir araya 

getirdi. Maslak Sanayi 313'ün yetenekli şefi Müge 

Ergül'ün Ingiliz 'high tea' geleneğinden ilham 
8 g & 8 & 

alarak hazırladığı büfe, hem görselliği hem > 

de barındırdığı lezzetlerle davetlilerden tam 
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MEZgiİçel Apa M Arzu Sabancı 


Sosyal yaşamın stiliyle ön plana çıkan ünlü | 
kadınları, çay partisinde buluşarak modada EN | 
2018 yılının trendlerini de konuştular. ye 


Şef Müge Ergül'ün 

ingiliz “high tea” 
geleneğinden ilhamla 
hazırladığı büfe büyük 
ilgi gördü. 


not aldı. Joy Flowers'ın hazırladığı çiçeklerle renklenen davette, cemiyet hayatından birçok ünlü isim, keyifli bir gün 
geçirdi. Organizasyon sonra- 


sı teşekkür konuşması yapan 
Aslan, “Yeni yılın başlangıcın- 
da arkadaşlarımla bir arada olmak son derece keyifli. İyi ki 
geldiniz, iyi ki varsınız” Hİ 
diye konuştu. 
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BİR OKYANUS MACERASI 


Gerçekleştirildiği şehirlere renk ve heyecan katan 45 bin millik global okyanus yarışı 
Volvo Ocean Race, toplam 9 ay süren yolculuğunda 4'üncü etabın koyici ve ada yarışı için 
Hong Kong'daydı. “Tekne yarışlarının Everest'i” olarak adlandırılan yarış için kurulan 
festival köyünde, 2018 Volvo otomobil modellerinin tanıtımı da yapıldı. 


MELDA NARMANLI ÇİMEN 
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Hong Kong etabı, HGC koyiçi yarışı 
ve Hong Kong Adası etrafındaki 
yarış olarak iki bölümden 
oluşuyordu. Bu seneki Volvo 
Ocean Race sadece yarışmaya 
değil, aynı zamanda denizcilikle 
ilgili sürdürülebilirlik ve çevre 
sorunlarına da dikkat çekiyor. 
Yarışma ekiplerinden biri olan 

Tum the Tide on Plastic, UNICEF'in 
aynı isimli kampanyasına destek 
olmak amacıyla her sene 
okyanuslara bırakılan 8 milyon ton 
plastik karşısında ekolojik 

bir girişime öncü oluyor. 


Hong Kong'un 

ikonik şehir silueti, 
Volvo Ocean Race'in 
etaplarından biri 

olan bu yarış için 
büyüleyici bir arka plan 
oluşturuyordu. 


len ve bugüne kadar düny 

bir uçtan diğer uca dolaşan toplam 12 yarışa ev sahipliği yapan 
Volvo Ocean Race, 2008-09 sezonundan itibaren üçer yıllık periyotlarla düzenlenmeye başlanan 
bir okyanus yarışı. Volvo Car Group ve Volvo Group, 1997-98 sezonunda organizasyona sponsor olduktan sonra Volvo Ocean Race 
adını alan yarış serisinde, bugüne kadar 167 tekne yarışmış ve 43 
farklı ülke temsil edilmiş. 

İlk yarışın düzenlendiği 1973 
yılından bu yana toplam 126 kadın, yarış ekiplerine katılmış. Clare Francis 1977-78 sezonunda ilk 
kadın kaptan olurken, 1989-90 
sezonunda Tracy Edwards ve mürettebatı yarışa katılan ilk tamamı 
kadın mürettebat olmuş. 2017-18 
sezonunda ekiplere kadın yarışmacıların dahil edilmesini teşvik 
etmek için kurallar yeniden dü- 


zenlenmiş ve tüm erkek ekipler 

yedi denizci ile sınırlandırılmış. 

Yeni yönetmeliğe göre ekipler 7 
) s< 8 

erkek ve | veya 2 kadın; 5 erkek 

ve 5 kadın yada Il kadın Bb 

mürettebattan oluşabiliyor. 
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Kimler çöp topladı? 
ong Kong'daki Big Wave Körfezi, Volvo Cars tarafından 
Hong Kong ve Çin'de yapılan sahil temizleme operasyonunda bir ilke şahit oldu. HK Clean Up ile birlikte düzenlenen etkinlikte, konuklar sadece bir saat içinde plastik dahil büyük miktarda çöp toplamak için birbirlerine meydan okudular. 


Hong Kong'daki Kai Tak Runway Park, 15 gün süren Volvo Ocean 
Race için içerisinde sanatçılar, yelken yarışları, canlı müzik, 
performanslar, interaktif oyunlar, yemek, barlar, (Çin'e özgü 
geleneksel bir dans türü olan) aslan dansçıları, mağazalar ve çok daha 
fazlası olan bir eğlence merkezine dönüştürüldü. 
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Yarışın hâlâ devam eden 
2017-18 sezonunda tüm ekipler toplam 45.000 mil kat edecek. Bu, aynı zamanda organizasyon tarihinin en uzun yarışı. Team AkzoNobel, Dongfeng Race Team, Maphre, 
Vestas Ilth Hour Racing, Sun 
Hung Kai /Scallywag, Turn the 
Tide on Plastic ve Team Brunel olmak üzere 7 ekibin başladığı bu seneki yarış 14 Ekim 
2017 tarihinde Alicante'de 
başlamıştı. Ocak başında başlayan Melbourne-Hong Kong 
etabı ise ekiplerin 19 Ocak itibarıyla Hong Kong'a varma- 


Volvo Cars 
Başkanı ve 

CEO'u Hâkan 
Samuelsson, 
Volvo XC40 
kullanıcılarının 
ilerleyen dönemde 
Volvo'nun dijital 
anahtar teknolojisi 
sayesinde 
otomobilini 

aile bireyleri ve 
arkadaşlarıyla 
paylaşabileceklerini 
söylüyor. 


sıyla tamamlandı. 

27 Ocak Cumartesi günü 
gerçekleştirilen Hong Kong 
koyiçi yarışında AkzoNobel takımı birinci olurken, Dongfeng Race Team ise Port Serileri liderliğini kaptı. Yarış esnasındaki rüzgar 6-10 knottu ve 
yarış pistinde akan gelgit yarışçıların zor anlar yaşamasına sebep oldu. Dongfeng takımı bu 
yarışı ikinci sırada bitirirken, 
Brunel ise üçüncü oldu. Pazar 
günü Hong Kong Adası'nda 
gerçekleştirilen yarışı ise güler 
yüzlü büyük bir seyirci > 
grubu izliyordu. Takım- 


Amaç, denizlerdeki plastik kirliliğinin giderek artan sorununa 
değinmek ve bu sorunla başa çıkmak için farkındalık yaratmaktü. Temizliğe katkıda bulunanlar arasında Volvo Ocean Race yarışmacı ekipleri, uluslararası medya, Volvo Car müşterileri ve 
bayilerinin yanı sıra Çin'in Isveç Büyükelçisi Anna Lindstedt, 
Şanghay'ın Isveç Genel Konsolosu Lisette Lindahl ve Hong 
Kong'un Isveç Genel Konsolosu Helena Strom da vardı. Bir sonraki temizleme operasyonu, mart ayında Yeni Zelanda'nın kuzey adasında yer alan Auckland'da gerçekleşecek. 


Okyanuslarda 
mikroplastik 
kalmasın! 


. Cars tarafından finanse edilen Volvo Ocean Race Science Programı, 

Lizbon ile Cape Town arasında 

koşulan 2. ayak ve Cape Town 

ile Melbourne arasında koşulan 

3. ayak sırasında toplanan su örneklerinin analiz sonuçlarını da Hong Kong 

Okyanus Zirvesi sırasında açıkladı. Bu sonuçlara göre Güney 
Okyanusu'nda Antarktik Buzulları dışında kalan bölgede mikroplastikler tespit edildi. Yarış ekipleri, kullanılmış plastik su şişesi gibi daha büyük parçalardan kopan küçük plastik parçacıklarını yarış esnasında dünyanın farklı noktalarından topladılar. 
Mikroplastikler orkinos ve uskumru gibi türler üzerinden besin 
zincirine girme potansiyeline sahip olup insanlara da zarar verebilen ve çoğunlukla çıplak gözle görülemeyen ve 5 mm'den 
daha küçük plastik parçacıklarından oluşuyor. Volvo Cars, yeni 
V90 Cross Country Volvo Ocean Race versiyonunun ilk 3 bin 
adetlik satışından elde edilen araç başına 100 Euro'yu bağışlayarak Volvo Ocean Race Science programına finansman sağlıyor. 
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Kuruluşudur. 


201710'sezonunda'ekiplereKadınıyarışmacıların. 
e gili sağul etmek si ai 


Volvo Ocean Race Liderlik Tablosu 


DongfenggRaceTeam(Çin|..................................... 25 puan 
MAPFRE (İSEM) air es ariana mn sine 25 puan 
TakımBrunel (Hollanda)... 17 puan 
AkzoNobel (Hollandaj........................................... 16 puan 
Vestas (Amerika-Danimarka).................................... 12 puan 
Sun Hung Kai/Scallywag (HongKongl...................... 9 puan 


Turn Tide on Plastic (Birleşmiş Milletler) ..................... 


Yeni modeller 


ABD'deki Farr Yachtbesiğn 
taralindantasallananVolVvo'Ocean 
os4nigoydesiverdağgerboardlari 
“İtalya dakilersic0,, güverte Vem. 
' üileğenieri > Fransa'daki ul plasti 
yapisinse 
üreülerektümü'ingiltere'deki'Grei 
Varine:delbirtaraya getirilmiş? 


sviçre'dekimecisionda” 
en 


Richard Brisius ve Johan Sal&n, Ekim 2017'de Volvo Ocean Race'e 


başkan ve başkan yardımcısı atanarak görevi Mark Turner'dan 
devralmışlar. Turner, “Volvo Ocean Race'in başaktörleri, çok zor 
koşullarda mücadele eden dünyanın en iyi sporcuları. Onların emekleri ve 
kararlılığı dünya çapındaki tüm insanlara ilham veriyor. Yanşa ev sahipliği 
yapan şehirler ve ortaklar içinse olağanüstü bir değer yaratıyor” diyor. 


ve Ocean Race 2017-2018 sezonu Hong Kong liman yarışı sırasında markanın 2018 modelleri de yarışı izleyenlerin beğenisine sunuldu. Limanda sergilenen modeller arasında yeni kompakt modüler araç mimarisi (CMA) üzerinde üretülen ve dünya lansmanı Milano Moda Haftası'nda yapılan yeni 
SUV modeli Volvo XC40 da vardı. Teknoloji alanında, yeni 90 
ve 60 serisi otomobillerde yer alan ödüllü güvenlik, bağlantı ve 
eğlence-bilgilendirme teknolojilerini kompakt SUV segmentine de getiren yeni XC40'ın Türkiye'de satışı 2018'in ikinci çeyreğinde başlayacak. 


lar yarışa başladıktan kısa bir 
süre sonra hafif ve değişken 
rüzgar, önde gelen teknelerin yeni rüzgar basıncını buldukça kopmalarına yol açtı. 
Bu yarışta Mapfreve Dongfeng 
Race Team takımları yeni kuvvetli rüzgarları bularak diğerlerinin önüne geçme fırsatını 
yakaladı. 

Şu ana kadar bitirilen okyanus etapları sonunda Volvo 
Ocean Race genel sıralamasın- 


da Çinli Dongfeng takımı birinci durumda bulunuyor. 

30 Haziran 2018 tarihinde 
Hague'da sona erecek olan 
2017-18 Volvo Ocean Race kapsamında ekipler dört okyanus 
geçecek ve Alicante, Lizbon, 
Cape Town, Melbourne, Hong 
Kong, Guangzhou, Auckland, 
Itajai, Newport, Cardiff, Göteburg ve Hague olmak üzere 
dünyanın en önemli 12 Hİ 
kentini ziyaret edecek. 


YETKİLİ SERVİS İÇİN TEK NUMARA 


greelik ca ça 470 888 


har 


ive modern tasarımıyla mucize lezzetler yaratan ankastreler 
ev teknolojilerinin öncüsü Arçelik'te. 


—— 
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Yeniliği askla (9590/9 


Berlin İslam Sanatları Müzesi'ndeki davette Felekşan Onar'ı Yöntem Akmen 
Inanç, Carole Hakko, Prof. Dr. Stefan Weber, Hamdi Onar, Jesse Gunther, 
Sadhbh Mowlds, Nadania Idriss gibi isimler yalnız bırakmadı. 


ü 


M Nadania Idriss, Felekşan Onar, Jesse Gunther, Sadhbh Mowlds © 


B Multaka Gönüllüleri ve Prof. Dr. Stefan Weber 


FELEKŞAN ONAR'DAN 


ÖZEL BİR 
ENSTALASYON 


Cam sanatçısı Feleksen Onar'ın 'Perched/ 
Kanatsız Kuşlar” enstalasyonu, 25 Ocak'ta 
gerçekleşen özel davetle Berlin İslam 
Sanatları Müzesi'ndeki yerini aldı. 


am sanatçımız Felekşan 

Onar, Berlin'in önde gelen sanat merkezlerinden Bergama Müzesi'nin güney kanadında konumlanan İslam Sanatları Müzesi'nde Kanatsız 
Kuşlar” enstalasyonuyla yer almaya başladı. Müze Başkanı 
Prof. Dr. Stefan Weber'in de 
katılımı ile gerçekleşen davette uluslararası sanat camiasın- 
dan önemli isimler de vardı. 
Türkiye'den de Carole Hakko 
ve Arzu Güran gibi çok sayıda 
seçkin isim bu önemli etkinlikte yer aldı. 


Felekşan Onar, tasarladığı 
“Kanatsız Kuşları” ile Suriyeli 
sığınmacıların durumuna dikkat çekmek istiyor. Onar'ın 
camdan tasarladığı 27 kuş, İs 
lam Sanatları Müzesi'ndeki 
Aleppo Odası'nda sergilenecek. Türkiye'de herkesin günlük yaşamında mutlaka şahit olduğu mülteciler” durumunu hassasiyetle cam sanatına işleyen Felekşan Onar'ın 
“Kanatsız Kuşları'nı 8 Nisan 
2018'e kadar Berlin İslam Sanatları Müzesi'nde gör- Hİ 
mek mümkün. 


|ezzetin ardındaki 
tatlı sır nedir? 


Günün doğuşudur o, yeşilin her tonudur. Bir olmak, hep olmaktır. 
Sabırla ve aşkla, canla başla çalışmaktır. İçten gelir o, 
her daim doğallıktır. Ve sırası geldiğinde, yola koyulmaktır. 


Tadını manda sütünden alır lezzet, sırrı; doğallık ve ustalıktır. 
Mandıramızdan masanıza uzanır... 


f/ SarayMuhallebi t / SarayMuhallebi /SarayMuhallebicisi (A / SarayMuhallebi www.saraymuhallebicisi.com 


İN 1 ari cidi 
m A 
bie 1 | 


40 


e» 


Lagerfeld, Fendi ile efsanevi işbirliğini, moda 
dünyasındaki en uzun soluklu ortaklık olarak 
tanımlıyor. Bu yıl markanın kreatif direktörlüğündeki 
52. yılını kutlayan Lagerfeld'in Fendi ile DNA'ları tutkulu 
bir şekilde birbirine kenetlenmiş durumda. Pekiyi Kari, 
bu ömürlük işbirliğinden ve moda dünyasını kelimenin 
tam anlamıyla yönetmekten yorgun mu? Asla değil. 
Ünlü tasarımcı verdiği bir röportajında; “Ben yorgun 
değilim, bir parça bile değilim! 84 yaşındayım, çalışma 
anlamında, şu anki performansım geçmişe kıyasla çok 
daha verimli” diyor. 


FENDİ İLE 52. YILINI KUTLAYAN MODA DEHASI 


KARL LAGERFELD 


ASARIMIN TARİFİ YOK, 
BU BİR İÇGÜDÜ” 


nyanın önde gelen moda markası Fendi nin arkasındaki deha Kari Lagerfeld, 
markanın ilkbahar-yaz koleksiyonuna özel kendi çektiği fotoğraflar için sadece 
HELLO! Türkiye'ye konuştu. Kampanya görsellerinin sahne arkası ilk kez 
HELLO''da yayınlanırken, moda dehası bakın koleksiyon için neler söylüyor. 


Karl Lagerfeld, 

sadece kreatif 
asarımcı değil, aynı 
zamanda şimdiye 

dek Fendi, Chanel 

ve kendi adıyla 
yarattığı markasının 
reklam ve kampanya 
fotoğraflarını da çeken 
bir sanat yönetmeni. 


K” Otto Lagerfeld yani bildiğimiz adıyla 
nam-ı diğer Karl Lagerfeld. 20. yüzyılın en 
önemli moda tasarımcılarından biri olarak kabul edilen moda dehası, Fendi'nin kreatif direktörlüğünde bu yıl 52. yılını kutluyor. 84 yaşındaki moda tasarımcısı, geçen yıl verdiği bir röportajda “83'üme geldim, hiç yorulmadım” açıklamasını yaptığında haklıydı. Bitmeyen bir enerjisi, moda dünyasında kült olmuş stili, hayal dünyasından podyuma akan ve her biri moda alanında büyük bir etki yaratan koleksiyonlarıyla Lagerfeld, moda dünyasında altın çağını yaşayan 
bir tasarımcı. 

Markanın kreatif direktörlük koltuğunda içindeki çocuğu özgür ve eğlenceli vizyonuyla dışa vu- RR 
ran Lagerfeld, Fendi'nin tropik fütürizm temalı ; DAN EŞ DAR 
kampanya görselleri için, “Koleksiyondaki ilha- KANER 
mım üçgen oyunları, şablonlar ve ekoseleri oluşturan çizgiler... Transparanlık bu » 
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 #işok yerden ilham aldım; aslında 
a koleksiyori 'ücgenler; kesimler 

* — we çizgilerden olusan bir üçlemenin 
A parçası. Elbetie tüm bunlar fütüristik 
mk, eksehde birleşiyor.” - 


“ * 


*. fg * r. ? 5 


koleksiyonda başrolde...” diyerek açıklıyor. 

Lüks grafikleriyle markanın 
cesur yaratıcılığını mükemmel 
şekilde temsil eden koleksiyon 
için Karl Lagerfeld'e poz veren 
isimler, Vittoria Ceretti ve Taylor Hill oldu. “Fendi ilkbahar 
yaz kampanyası için birçok yerden ilham aldım; aslında bu koleksiyon üçgenler, kesimler ve 
çizgilerden oluşan bir üçlemenin parçası. Transparanlık, hafiflik ve yeni kesimler keşfetmek.... 
Elbette tüm bunlar fütüristik bir 
eksende birleşiyor” diyen Lagerfeld, bu yıl yazın sıkça görecegimiz romantik ve kışkırtan bir 
etki olan transparanı da şu şekilde ifade ediyor: “Transparanlık koleksiyonun ana parçası diyebilirim, tüm kesimler birbirini tamamlıyor, transparanlık 
ise ışığın geçişini ve kumaşların 
akışkanlığını sağlıyor. Bu koleksiyonda katı ve ağır hiçbir 
şey bulamazsınız. Tüm si- > 


Vittoria Ceretti, 
transparan 

çiçekli elbisesi ve 
romantik tavrı ile 
Lagerfeld'e poz 
verirken, bir yandan 
da bu ilkbaharın 
oldukça soft ve 

naif geçeceğinin 
sinyallerini veriyor. 


Karl Lagerfeld'in 
çektiği fotoğraflarda 
Taylor Hill ve Vittoria 
Ceretti'nin saçlarını 
moda haftalarından da 
aşina olduğumuz ünlü 
saç tasarımcısı Sam 
MckKnight tararken; 
doğal makyajlar Peter 
Philips'in ellerinden 
çıkmış. 


“Bir koleksiyon hazırlarken 
kendime sorular sormuyorum, 
yalnızca kendim için cevaplar 


bulmaya çalışıyorum.” 


luetlerde yeni kesimlerin ve modellerin hakimiyeti mevcut.” 

Yeni koleksiyonda Karayipler'e ait renkler ve tatların girdabının sunduğu tropik 
his, Italyan fütürizmi ile birleşiyor. Markanın kökenlerinden getirdiği grafik mirası 
usta el işçiliği ile birleşerek, koleksiyonun 
ikonik parçaları omuzları açık akışkan elbiseler, bol kesim gömlekler, pencereli trençkotlar ve parkalar vücuda oturan tüp formlu midi elbiseler ve organzalarla kombinleniyor. Rengarenk çizgilerden oluşan ekoseler, çiçek ve tropik yaprak desenleri ile 
birleşerek taptaze bir yaz havası sunarken, 
renk paletinde zümrüt yeşilleri, lacivertler, 


kiraz kırmızıları gibi kuvvetli renkler dikkat 
çekiyor. Fendi'nin ikonik FF logosu kendine has ve lüksün doruklarında bir geri dönüş yaparken, Lagerfeld bu maceranın yarattıkça şekillendiğine değinerek şu açıklamayı yapıyor: “Bir koleksiyon için hayal etmeye başladığımda ve sonrasında eskizleri 
yaparken bir bütünlük halinde düşünmüyorum. Koleksiyonun ilk çizimlerinde size şu 
an yaptığım gibi net açıklamalar yapamazdım, her şey kendiliğinden bir bütüne oturuyor. Biliyorsunuz tasarımın bir tarifi yok, 
bu bir içgüdü... Bu nedenle ben de kendime sorular sormuyorum, yalnızca kendim 
için cevaplar bulmaya çalışıyorum.” 


Koleksiyonda yeni sezon için hazırlanan 
farklı boylarda Peekaboo çantalar, 'Kan 
ve 'Runaway” modellerinin taze dokunuşlarla renklendiği aksesuarlar ve markanın en 
yeni modeli 'Mon Trösor? dikkat çekiyor. 
Tüm aksesuarlarda markanın ikonik *FF logosunun dönüşü çarpıcı şekilde yer alıyor. 
Calibri ayakkabılar, örgü botlar ve sandaletler hafif yapısı ve göz alıcı renkleri ile farklı 
kombinasyonlar sunan Fendi ilkbahar - yaz 
koleksiyonu, Lagerfeld'in büyülü dünyasından sunduğu kısa ve gözalıcı seçki CI 
ile bizi harikalar diyarına sürüklüyor. 


BÜŞRA NAZLAN ÜREGÜL 


birkenstockturkiye 


BİRKENSTOCK 


5 
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İDLARY OF 


THE WEEK 


Hazırlayan: Kemal Atılgan 


M Eda - Metin Özülkü 


SERAFİNA'DAN NOSTALJİ 
AKŞANI 


erafina Restaurant sade, özgün tarzı ve beğenilen Italyan lezzetleri ile 8 Şubat Perşembe akşamı 
1990'Tarın en sevilen sanatçılarının canlı performanslarıyla Vadistanbul'da keyifli bir akşam sunuyor. Konforlu ortamı, şık dekorasyonu, sıcacık ambiyansı ve 
canlı müziğiyle lezzet tutkunlarını ağırlayan Serafina, 
şimdi de 90'ların en sevilen sanatçılarını sevenleriyle 
buluşturuyor. 8 Şubat Perşembe günü, Eda&Metin 
Ozülkü, Ferda Anıl Yarkın ve Suzan Kardeş'in Vadistanbul Serafina'da sahneye çıkacağı akşamda sanatçılar en sevilen şarkılarını seslendirirken, misafirler 
de Serafina'nın menüsündeki lezzetli tatlarla güzel 
bir akşam yaşayacak. 


F 


ÖZGE 
ULUSOY 


YEĞENİNİ 
GEZDİRDİ 


erslerinde başarılı olan yeğeni Yiğit 
Ali Onbayrak'ı sömestr 
tatilini değerlendirmek 
için Trump AVM'de 
yer alan çocuk şehri 
KidzMondo'ya getirdiğini belirten Ozge Ulusoy, yeğeni ile çok eğlenceli bir gün yaşadıklarını söyledi. Ulusoy, 
merak ettiği meslekleri KidzMondo'da deneyimleyen yeğeninin fotoğraflarını çekmeyi de 
ihmal etmedi. Daha sonra teyze-yeğen birlikte 
mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. 


Oğullarıyla birlikte 
kızağa binen Çağla 
Şıkel'in keyfine 
diyecek yoktu. 


ÇOCUKLARIYLA 
KARIN KEYFİNİ 


ÇIKARDI 


nlü manken-sunucu Çağla Şıkel, sömestr tatilini fırsat bilerek çocuklarıyla birlikte Erzurum 
Palandöken'deki Sway Hotels'e gitti. 
Tatilin son haftasını Palandöken'in 
prestijli tatil ve kayak merkezi Sway 
Hotels'te geçiren Çağla Şıkel, oğul 
ları Kuzey ve Uzay ile bol bol kızak 
yaparak eğlenceli anlar yaşadı. “Çocuklarımla birlikte eğlenirken kendi 
çocukluğuma da geri dönüyorum” 
diyen Şıkel'in keyifli anları objektif 
lere böyle yansıdı. 


YENİ SEZON 
IŞILDAYAN TASARIMLAR 


YERLİ ÜRETİMİN GÜCÜ 


 #DHÜRSANSÖMİNE s2 


# Türkiye'nin ilk ve en büyük şömine markası 


Wwww.hursansomine.com 


facebook.com/hursansomine | instagram.com/hursansomine | 0212 211 11 30 
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ı Türk ezgileri ile harmanlamak amacıyla kurduğu Jazzino 
Band, büyüleyici tarzı ve kıvrak 
Latin ritimleriyle Alancha Restaurant müdavimlerini dans ettirecek. 8, 15, 22 Şubat ve | Mart'ta 
Alancha'da sahneye çıkacak mürzisyenler Aşkın Arsunan (piyano, 
vokal), Duygu Tarhan (vokal), Aycan Teztel (bas gitar), Volkan Oktem (davul) ve William Gonzales 
(perküsyon) dinleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. Avrupa ve 
Amerika'da müzisyen, aranjör ve 
kompozitör olarak ünlenen Aşkın Arsunan çeşitli film ve belgesellerin müziklerini yaptı. 90'larda Istanbul'a döndüğünde Sezen 
Aksu, Ajda Pekkan, Sertab Erener, Onno Tunç, Fatih Erkoç, Zuhal Olcay, Levent Yüksel gibi isimlerle çalışan Arsunan, 2000'li yıllarda Ethno Karma Project konserleriyle gönülleri fethetti. 


o 
pr, dokunmak, içinizdeki ışıkla onların yo- | 
lunun aydınlanmasını sağ- : 
: lamaktır diyen Ziya Şakir Ha 
| 4 : Yılmaz'ın yalın anlatımıy- 
8 : Ja kendi olmayolundaolan 

herkese ışık olabilecek, bir 
: solukta okunabilecek ilk kita- 
Re Mahmut Celayir üç yıl aradan sonra Çu- : bı “Size Bir Sır Vereyim mi? 


urcuma C.A,M. Galeri'deki dördüncü kişi- : tüm kitapçılarda yerini aldı. 
sel sergisi “Hesareg'i Il Şubat'ta açtı. Galeri sahi- : Ziya Şakir Yılmaz ilk kitabınbi Sevil Binat'ın ev sahipliği yaptığı açılışa sanatse- : da, okuyucuya kendisiyle buverler büyük ilgi gösterdi. Büyük boyutlu çalışma- : luşmanın, gerçek başarının, doğru 
ların yer aldığı bu sergide sanatçı, resimleriyle top- : davranış geliştirmenin anahtarlarırak anlatımlarına devam ediyor. Daha soyut, kararlı : nı sunuyor. Çarpıcı başlıklarla farklı 
ve akışkan formlar içinde pastoral bir hafızanın iz- : konularda farkındalık kazandıracak, 
lerini süren Celayir, yıpranmış ve hırpalanmış ola- : alan açacak, hayata dair özenle seçil- 
nın peşinden gidiyor. Kağıt kolaj eklemelerinin : miş 25 kısa 'sır'dan oluşan kitabının 
yoğun olduğu bu resimlerde organik bir dokunun : her bölüm sonunda yazar, okuyucuyarattığı görsel, titreşimlerle kozmik bir alan duy- : suyla bir sır paylaşıyor. Kitap, aynı zagusu içinde 'direngen” ve “öfkeli” bir hareket ala- : manda yazarın kişisel gelişim üzerinı oluşturuyor. : ne verdiği seminerlerinin kapsamlı 

: bir derlemesi niteliğinde. Mİ Ziyassakır Yılmaz 


ık dekorasyonu, birbirinden lezzetli ye- oluşma noktası olarak öne çıkıyor. Eğlencemekleri, özel sunumları ve ayrıcalıklı at li geceleriyle adından söz ettiren L.'assiette; 
mosferiyle öne çıkan L'assiette şimdi de eğ- Umit Besen, Mirkelam, Betül Demir, İskenlenceli akşamların müjdesini veriyor; hafta- oder Paydaş, Gökcan Sanlıman gibi sahnesin- 


nın her günü canlı müzik... de ağırladığı isimlerle öne çıkıyor. 
“Dinner Party” konseptiyle Türkiye'nin en Hyatt Centric Hotel'in yanında yer alan, 
--- kıymetli sanatçılarına ev sahipliği yapan ve seçkin lezzetleri ve Türkiye'nin en ünlü isimyaran Perii aş, ere iğ. » hem damağa hem de kulaklara hitap eden lerine sahne olan eğlenceli geceleri ile ilgi 
ği e V assiette, sadece lezzet tutkunlarının değil, gören L'assiette şehrin en favori mekanlagianna PART“ kaliteli eğlenceye önem verenlerin de bu- rından olmaya aday... 
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52. SUPER BOWL 


RLIK 


) 
AN KARŞILAŞMADA; ŞAMPİYON PHILADELPHLA 
EAGLES OLURKEN; JENNİFER LOPEZ VE JUSTIN 
: TIMBERLAKE MUHTESEM PERFORMANSLARIYLI 
SAHAYI ATESEERDİ! 


2. Super Bowl LI, bu sezon National Football League (NFL) şampiyonunu belirlemek için American 
Football Conference şampiyonu ile 
National Football Conference şampi- 


nen müsabakası olan Super Bowl'da 
geçen yılın şampiyonu New England 
Patriots ile Philadelphia Eagles kıran 
kırana bir mücadele sergiledi. 

New England Patriots'u 41-33 pu- 


yonu arasında oynandı. 
Amerikan futbolu söz konusu olduğunda tüm yılın merakla bekle- 


anlık bir başarı ile yenen Philadelphia 
Fagles, tarihinde ilk kez Super > 
Bowl kupasını kazanmış oldu. 


Super Bowl, 14 milyar 
Dolarlık geliri ile her yıl 
yaklaşık 170 milyon kişiyi a 
beyaz ekrana kilitleyen en İN 
büyük spor karşılaşması. İN 
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azırladığı bir mayo 

ıkan Jennifer Lopez, 
in üzerindeki dansları 
,'ve Harika performansıyla 
rd ) yürek hoplattı. 


* Kraliyet mavisi püsküllü 
ostümü ile harika görünen 


pez'in bu mayosu, Ne-Yo ile düet yaptıktan 
Wwarovski kristal nra (üstte) danslaryaa, 


iyle, Dominikli am eden Lopez. 


Giannina Azar'ın birbirinden farklı konseptlerle 
ellerinden çıkma. izleyenlere şölen yaşattı. 


Jennifer Lopez'in 
sevgilisi Alex 
Rodriguez, 
yıldızı büyük bir 
heyecan ve coşku 
ile izledi. 


Önünde 'J Lo' yazılı 13 
numaralı bir forma ile 
şovuna başlayan Lopez, 
daha sonra aralarında 'Kedi 
Kadın' kostümünü andıran, 
vücudu saran leopar 
tulumunun da bulunduğu 
sekiz kostüm değiştirdi. 


Twitter'daki kartal emojisi ise maç sonunda Amerika'da 'trend topic' oldu. Takımın en değerli oyuncusu Philadelphia 
Fagles'ın guarterback'i Nick Foles seçildi. 
Her yıl yaklaşık 170 milyon kişinin izlediği Super Bowl, sahne şovlarıyla da bu 
yıl bir kez daha büyüledi. Maç arasında 
sahneye çıkan Justin Timberlake, harika 
bir şova imza atarken; Jennifer Lopez sahnede tam sekiz kez üzerini > 


BİBİMİÜY EE 


vu e 


Eğlence dolu 
kayak tatilini 


aileniz ile Zirvede 


yaşayın, 
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Pink, maçın 
açılışını yapmadan 


a e önce 6 yaşındaki 
Yrm ertik kızı ile böyle 
poz verdi. 


nesi Pink'in 
seslendirdiği 
N marşı babösı 


Philadelphia Eagles, geçen yılın Super Bowl şampiyonu New England 
Patriots'u 41-33'lük bir skorla yendi. Philadelphia Eagles'ın tarihteki 


bu ilk şampiyonluğu, Twitter'da kartal emojisini trend topic yaptı. 


Karşılaşma başlamadan önce maçı izlemeye gelen yıldızlar ve dünyaca ünlü modeller arasında Taylor Hill, 
yJosephine Skriver, Jessica Biel, Karlie Kloss, Sean 'Diddy” Combs da vardı. İlk devre arasında sahneye 
izleyenlerin arasından çıkan Justin Timberlake (altta) büyük bir coşku yarattı. 


a 


/”r NM —>> — 
| > 


albümü 'Man of the! P 
Woods'tan da parçalar » 


değiştirerek unutulmaz bir performan- 
sa imza attı. Lopez'in Dominikli tasarımcı Giannina Azar'a ait mavi püsküllü kostümü, 30 bin Swarovski kristaliyle işlenmişti; sahnede kıpkırmızı iç çamaşırı ile büyülediği kostümü ise Los 


Jesgica Biel ile fotoğrafını 
Instagram hesabından 
maç öncesipaylaşan 
(altta) Timb&rlake'in 
performansı görülmeye 


il değerdi. Unlü yıldız. 
Angeles İı tasarımcı Bao Tranchi imzası pi McCa iş ik 
taşıyordu. Lopez'in harika performan- i > 

V koleksiyofllindan bir 


sını izlemeye gelenler arasında sevgilisi, 
eski beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez 
de vardı. Lopez, sahneden sonra soluğu 
sevgilisinin yanında aldı. 

Justin Timberlake maç henüz başlamadan önce eşi Jessica Biel ile fotoğraf çekti. Karşılaşmada performansıyla büyüleyenler arasında Pink de vardı. 
Pink, maç başlamadan önce arkasında 
büyük bir orkestra ile sahneye çıkarak 
marş okudu. Pink'in eşi Carey Hart, güzel karısının seslendirdiği marşı kızını sırtına alarak dinledi. Hİ 


takım ile sahnedeydi. 
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B REGÜL 


M Arda Tülkmen, 4 
Uslü, Ga ize Cizre 


ASLA PES ETMEYENLER KULÜBÜ'NDEN 


EĞİTİME BÜYÜK DESTEK 


Türk Eğitim Vakfı ve Sanofi işbirliğiyle 15 ünlü ismin başarı 
hikayelerinin yer aldığı 'Asla Pes Etmeyenler Kulübü” kitabının 
imza günü, D&R İstinyepark AVM'de gerçekleşti. 


&R ev sahipliğinde düzenlenen imza gününde yer alan ünlü isimler, projede olmaktan 
büyük mutluluk duyduklarını söylediler ve umut 
veren nesiller için “Asla Pes Etme? mesajları verdiler. Kendi hayatlarında mücadelelerden yılmayan gönüllü üyelerin bu proje için bir araya geldiğini söyleyen şef Arda Türkmen, hayatı bir boks 
ringi gibi gördüğünü dile getirerek “Sürekli da- 


dinizi ifade edecek noktaya geliyorsunuz” dedi. 
Projeye destek olan isimlerden iş kadını Gamze 
Cizreli de “Gençler asla pes etmemeleri gerektiğini, düşseler de tekrar kalkabileceklerini bilmeliler ve hayallerine sahip çıkmalılar” şeklinde 
konuştu. Kitap satışından elde edilecek ge- H 
lir ise Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak. 


GÖKSEL MENTEŞOĞLU 


yak yiyorsunuz ama bir gün fırsat yakalayıp ken- 


« 


i me ğ N 
Lİ Nalan DEf ircloğlu Yavuz 
/ (DER Kürümsalletişim Müdürü) 


FERRUH KARAKAŞLI 


| YENİ TASARIMLARI İLE 
BEĞENİ TOPLADI 


Özgün tarzı ve stiliyle erkek giyimin önemli tasarımcıları 
arasında yer alan Ferruh Karakaşlı'nın Evlilik 
Fuarı'ndaki defilesi büyük ilgi gördü. 


stanbul Lütfi Kırdar Kongre ve 

Sergi Sarayı salonlarında 2-4 
Şubat arasında düzenlenen Evlilik Dünyası, Evlilik Hazırlıkları 
Fuarı'nın 16'ncısında ünlü modacı 
Ferruh Karakaşlı da yer aldı. Avrupa 
ve Türkiye'de seçkin isimleri giydiren Karakaşlı, 'Ceremony & Charmwear? adlı koleksiyonunu özel bir 
defileyle tanıttı. R 


Şenilen Kar: 
Unlü modacıyı ailesi ve dostları da 
yalnız bırakmadı. Eşi Sibel Karakaşlı, kızı Minel ve Şükran Demirören 
Öktem de ünlü modacının yanındaydı. Hİ 


» 


, 


Ld 
» 


M Ferruh - Minel sibel Karakaşlı, Şükran Demirören Öktem 
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etsuur 


MURAT DEDEMAN - SEVDA ZENGİN 


20 YILLIK AŞK EVLİLİKLE TAÇLANDI 


İş dünyasının önde gelen isimlerinden, Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
işadamı Muret Dedeman, 20 yıl önce büyük aşk yaşadığı ve gecen yıl yeniden bir araya 
geldiği Sevda Zengin ile geçen hafta evlendi. 


edeman Ailesi'nin sahibi olduğu Gayrettepe'de 
bulunan Dedeman Otel'de 
gerçekleşen düğün törenine 
iş dünyası ile sosyal yaşamın 
ünlü isimleri katıldı. z 
y ık 20 yıl öncesine 
nan Murat Dedeman ile Sevda 
Zengin, yıllar sonra yeniden 
bir araya gelerek bu kez ömür 
boyu sürecek olan mutlulukları için imza attılar. 

Geçen yıl yeniden bir araya 

gelen ve aşkları bir kez daha 
alevlenen Murat Dedeman ve 


Sevda Zengin çiftini, başta aileleri olmak üzere yakın dostları ve arkadaşları bu mutlu 
günlerinde yalnız bırakmadı. 

Yaklaşık 100 davetlinin bulunduğu bu özel gecede damat Murat Dedeman nikah 
öncesinde konuklarını karşılayarak onlarla tek tek ilgilendi. Renkli anların yaşandığı 
gecede Murat Dedeman, nikah öncesinde tüm misafirlere yönelik duygusal bir konuşma yaptı. 

Tören sırasında ise sa- 


; Maldivler'e gidecek. 


— Murat - Sevda 
man çiti; balayı 


| 


M Erol Aksoy, 

Aykut Akalın, 

Murat - Sevda - Sofia * 
Satin Dedeman, 
Nalan Küran, Yıldırım 


: lie. emir 


Gayrettepe 

Dedeman Hotel'de 
gerçekleştirilen düğün 
töreninde Dedeman 
çiftinin mutluluğu 
görülmeye değerdi. 
Törende Murat 
Dedeman'ın kızı 

Sofia Satin de çiftin 
yanındaydı. 


Sevda 
Zengin'in 
gelinliği Gülşah 
Saraçoğlu 
imzası taşırken, 
Murat Dedeman 
ise damatlığını 
Vakko'dan 
seçmişti. 


M Erol Aksoy 
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m Rıfat - Murat - Banu Dedeman 


Yaklaşık 100 kişinin katıldığı düğünde, gelin ve 
damadın şahitliğini Erol Aksoy, Aykut Akalın, Yıldırım 


Özdemir, Nalan Kuran birlikte üstlendi. 


lona ilk önce Murat Dedeman'ın biricik kızı Sofia Satin Dedeman giriş yapt. Ardından ise Sevda Zengin, büj 

yici gelinliği ile adeta içeri süzüldü. 
Sevda Zengin'in gelinliği Gülşah 


Saraçoğlu imzalıydı ve damat Murat Dedeman ise Vakko damatlık tercih etmişti. Nikahta çiftin şahitliklerini Erol Aksoy, Aykut Akalın, Yıldırım 
Özdemir ve Nalan Kuran üstlendi. Atılan imza sonrası eşini aşkla öpen Murat Dedeman, kızı Sofia Satin'in de eli- 


ni hiç bırakmadı. Nikah seremonisi- 
nin ardından Murat - Sevda Dedeman 
çift mutluluklarını aileleri ve dostları 
ile paylaştı. 

Düğün töreninde sahneye çıkan 
Müzeyyen Senar'ın torunu Murat Senar da seslendirdiği şarkılarla geceye 
renk kattı. Çift, balayı için önce Bodrum, ardından da Maldivler'e gidecek. Hİ 


GÖKSEL MENTEŞOĞLU 


M Recai - Nesrin Çakır 


M Sinan - Selda Özer 
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İsveç ve ye NOLVEŞ KE 


allıklarını Ziyaret eden Cambridge Düse si Catherine. ve Prens V 
sadece krali yet iilelerinin değ gil, iki ülke halkının da büyük ilgisiyle karşılaştı. Dört gi 


süren ziyaretinibol etkinlikli takvimini sizler için derledik. 


co 
U çüncü çocuğuna hamile olan Cambridge Dü- 


şesi Catherine, resmi ziyaretlerine tüm hızıyla devam ediyor. Düşes ve Prens William, geçen 
hafta İsveç ve Norveç krallıklarını ziyaret etti, iki 
ülke halkıyla sıcak ilişkiler kurdu. Dük ve düşesin 
0 gezisi 30 Ocak'ta resmi olarak başladı, 2 Şubat'ta sonra erdi. Düşes, İsveç'te başlayan ziyaretinin ilk gününde pembe bir Mulberry 
manto giydi. Sick kül” ü ziyaret eden Ingiliz 


Kraliyet Ailesi için Vasaparken'de hokey etkinliği düzenlendi. Spor ve etkinlik denince Kate ve 
William için akan sular duruyor. Zira ikisi de spora olan tutkularıyla biliniyor. Birçok spor dalına 
da oldukça yatkınlar. Düşesin hokey oynadığı anlar gezinin en eğlenceli anlarıydı. Kate, kahkakaları ve sevimli halleriyle tüm İsveç halkının gönlünü fethetti. Genç çift ardından İsveç Krali- > 
yet Ailesi'yle öğle yemeği yiyerek tahtın va- 


bir Alexander 
,di. Kate'in pırla 


Düşes Catherine, İsveç 
ziyaretinde favori 
tasarımcılarından Catherine 
Walker'a ait kırmızı beyaz 
bir manto giydi. 


risi Kraliçe Victoria ve eşi Prens Daniel ile 
Nobel Müzesi'ni ziyaret etti. Burada düşes, favori tasarımcılarından Catherine 
Walker'ın kendisi için özel olarak hazırladığı asimetrik düğmeli yeşil bir kaban ve 
ona eşlik eden dizüstü yeşil bir elbiseyle 
boy gösterdi. Siyah Mulberry çanta- > 
sı ise koleksiyonunun en yeni parça- 


VA 


Rirdrdni ürüne! 


Kate'in dört günlük ziyaretindeki 
gardırobu merak konusu olmuştu. 
Düşes, kırmızı beyaz Catherine 
Walker mantosunu, Chanel çanta, 
Tod's ayakkabılar ve Cornelia 
yYames eldivenlerle tamamlamış. 
Bir sonraki gün giydiği yeşil 
manto yine Catherine Walker, 
çantası ise Mulberry. 


0-5 Yaş Çocuk Gelişim Programlarında Lider Marka Gymboree PlayOMusic ile, 


Dünyada 1976 yılından beri Gymboree Play & Music 


kalitesine güvenen milyonlarca anne babaya siz de katılın! 


Çocuğunuzun sağlıklı gelişimini, konusunda uzman ve lider 


bir marka ile birlikte desteklemenin eşsiz deneyimini yaşayın. —7 


GYMBORCE Giri 


AMORD UFLLARNING TAROUGK ? 


gymboreeclasses.com.tr 


ULUS * YEŞİLKÖY * İSTİNYE »* ERENKÖY e ATAŞEHİR 
ÇEKMEKÖY * BAHÇEŞEHİR » ADANA » ANKARA * İZMİR * KAYSERİ 


Kate ve William için 
spor aktivitesi denince 
akan sular duruyor. Çift, 
kendileri için hazırlanan 
hokey etkinliğinde 
eğlenceli anlar yaşadı. 


Düşes Catherine, Vasaperken'deki 
hokey etkinliğinde sempatik halleriyle 
herkesin ilgi odağı oldu. Kate, 
Burberry manto, Isveç markası 
Fjâllrâven pantolon, Sorel botlar ve 
Eugenia Kim bere taktı. 


Prens William, Düşes Catherine, Norveç Prensesi 
Mette-Marit ve Prens Haakon, Holmenkollen'da 
bir araya geldi. Kate'in kırmızı beyaz montu Kjus, 
beyaz beresi Beanie, eldivenleri ise John Lewis. 
Kate'in alttaki her iki elbisesi de Erdem'e ait. 
Düşesin en sevdiği markalardan biri, kuşkusuz 
Erdem. Türk tasarımcının çiçekli elbiseleri düşesin 
vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. 


Düşes Catherine, 
havalimanında 
Norveç Prensesi 
Mette-Marit 
tarafından karşılandı. 
Düşesin havalimanı 
stili Catherine Walker 
manto ve Tod's 
ayakkabılardan 
oluşuyordu. 


larındandı. Günün merakla beklenen etkinliği ise şüphesiz Ingiltere Büyükelçiliği'nde 
gerçekleşti. Isveç Kraliyet Ailesi'nin yanı sıra 
Isveçli ve tüm dünyada tanınan oyuncuların 
da katıldığı özel yemek davetinde düşes, saten kumaştan sarı, çiçek desenli Erdem tasarımı bir elbise giydi. Elbisenin yaka ve ön 
kısmındaki fırfırlar Erdem'in tüm tasarımlarındaki romantizmin birer parçası... Düşesin taktığı inci küpeler ise Prenses Diana'ya 
ait. Resmi ziyaretlerinde her zaman ülkeye ait 
markalardan giyinmeyi tercih eden düşesin, 
mavi ve sarı renkleriyle Isveç'in ulusal renklerine atıf yapması gözlerden kaçmadı. Gezi 
süresince samimi tavırlarıyla Isveç ve Norveç 
halkının gönlünü kazanan düşes ve prens, 
ziyaretlerinin ardından IMngiltere'ye ço- H 
cuklarının yanına döndü. 


SİNEM KIN 
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Ünlü oyuncu Ali 
Poyrazoğlu'na sahnede 
tiyatro sanatçısı Şebnem 
Özinal eşlik ediyor. 


ALİ POYRAZOĞLU'NDAN 


EVLİLİK ÜZERİNE 
BIR “OYUN” 

Tiyatro sanatçısı Ali Poyrazoğlu'nun aynı adlı 

kitabından yola çıkarak yazdığı “Tamamla 


Bizi Ey Aşk” oyununun galası, Trump Kültür 
ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti. 


V gönül  ilişkile- cu Mehrmoush Esmaelpour, 
rinin, düzeltilip yerli yeri- Nevra Serezli ve Tilda Tezman 
ne oturtulmasının yöntemle- gibi sosyal yaşamın çok sayıda 
ri üstüne müthiş bir güldürü sevilen ismi katıldı. Bütün ev- 
olan oyunun galasına Abdul- lilikleri terapi yolculuğuna çılah Oğuz, Barış & Alize Tan- karan “Tamamla Bizi Ey Aşk” 
sever ve kızları, Evran Oğuz, oyununda Ali Poyrazoğlu, Şeb- 
Demet Sabancı Çetindoğan, nem Ozinal ve Melih Eke- Hİ 
Göksel Kortay, Iranlı oyun- nerrol alıyor. 


) 


//M Alize - Sera - Barış Tansever 


AA Nurrsiri 


25 yıldır tasarımda "az"ın gücüne inanıyor, ev & ofis 
için mobilya ve aydınlatmanın modern klasiklerini 
showroomlarımızda sizler ile buluşturuyoruz. 
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B Sercan 
Badur 


M Levent Özçelik 


ÜNLÜ İSİMLERLE 


ŞEHİRDE 
KENDİNE HAS 
BİR PARTİ 


"Black Party” adıyla The 
House Residence Bomonti'de 
gerçekleşen ve birçok ünlü ismin 
katıldığı partide eğlencenin dozu 
hız kesmedi. 


So dönemin en çok konuşulan DJ performanslarının yanı sıra beyazperdenin ve ekranların sevilen yüzlerinin de katılımıyla gerçekleşen 
etkinlik coşkulu bir şekilde devam etti. DJ performansları ve kendine has tarzlarıyla son yılların en 
çok konuşulan isimleri Islandman ve Kozmonot 
Osman'ın sevilen cover'larının da yer aldığı playlistler konukların enerjisini maksimum sev iyeye 
çıkardı. İler leyen saatlerde Levent Özçelik'i in DJ 
setinin başına geçtiği geceye Furkan Andıç, Sercan Badur, Hande Doğandemir, H Hakan Öztürk, 
Hazar Ergüçlü ve Hazal Filiz Küçükköse gibi ekranların ve müzik dünyasının sevilen isimle- Hİ 
ri katıldı. 
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f Küçükköse 
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Bu kampanya 25 yaş alti cgv cinema club üyeleri i Şire. 
için, pazartesi, salı ve perşembe günleri geçerlidir. ,, Liihemeğmum | cinemaximum.com.tr | 
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HAFTANIN 


HAZIRLAYANLAR; BÜLENT KAYA, GÖKSEL MENTEŞOĞLU, MUSTAFA CANTÜRK 


BOĞAZ'DA DÜĞÜN FESTİVALİ 


Swissötel The Bosphorus İstanbul, 27 - 28 Ocak'ta gerçekleştirdiği “Wedding by The Bosphorus” Düğün Festivali ile 
evlilik hazırlığı yapan bütün çiftleri Swissötel'de ağırladı. 
Festivalde Yıldırım Mayruk ve Mehmet Köymen defileleri, Ozlem Süer'in gelinlik sunumu ve Rıfat Yüzüak'ın gelin 
makyajı atölyesi büyük ilgi gördü. Kusursuz bir düğün için 
ihtiyaç duyulan ve merak edilen her şey bu eğlenceli fesüvalde bir araya geldi. Etkinlikte markaların 
konsept sunumları, ilham veren fikirler ve stil önerileri de 


yer aldı. 


M Duyğu Güro G Aslı Şâhsuvaroğlu, Zerrin Menteşoğlu, E.. » i p 
Fikret rmah, Seda Yıldırım, Aslı Üstünkaya; Nadide Yonat ie 


FİKRET ORMAN'A ANLAMLI ZİYARET kan Bu 


Sena Yıldırım 5 öy — 
Menteşoğlu” nun oğlu 2 
İsmail Can): Beşiktaş” in 
» yeni'iransferi Vagner” ya 


Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman ge- otünkaya, Duygu Gürocak ve Nadide Yonat'ın ziyaçen hafta sürpriz ziyaretçilerini makamında ağır- retinde birlikte geliştirilecek projeler üzerinde koladı. Kızılay Istanbul Kadın Kolları Başkanı Zer- nuşuldu. Ziyaret sırasında Türk Kızılayı İstanbul 
rin Menteşoğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın geli- Şubesi'nin hay ata geçirdiği '81 İlde 81 Anaokulu” 
ni Seda Yıldır ım, yönetim kurulu üyeleri Aslı Üs- projeside gündeme geldi. 


MESUT YAR İLE 212'DE LAF ÇOK... "4 


Uzun yıllar yaptığı gece programlarıyla büyük beğeni toplayan 

Mesut Yar'ın 'Burada Laf Çok” programı 15 Ocak'ta 212 Istanbul Power Outlet ana sponsorluğunda başladı. Mesut Yar'ın ekran klasiği programı 'Burada Laf Çok” artık hafta içi her gün 

23.45'te 360 TV ekranlarında yayımlanıyor. 212 Outlet'in ana 

sponsoru olduğu programın çekimleri haftanın belirli günleri 

alışveriş merkezinde ziyaretçilere açık olarak gerçekleştiriliyor. 

Programda dizi oyuncularından mankenlere ve sanatçılara ka- ( MnZiea ves Ee Mai Yelsiila 
dar birbirinden ünlü konuklar yer alıyor. “Size gg a 


deneyimli oyuncu, be DOĞUM GÜNÜNDE MOZART'I ANDI 


Serhat Kılıç, 

usta bestecinin | Doğuş Grubu tarafından 2006 yılında kurulan ve grubun “Çocuklara 
çocukluğunu ise Doğuş'tan İyi Bir Gelecek” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürtelevizyonların azla düren Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), ünlü besteci , 
küçük yıldızı (e MN , Mozart'ı 262. doğum gününde “Mozart'ın Sihirli Dünyası” gösterisiyle 
Ata Berk Mutlu * 4 N < andı. “Mozart'ın Sihirli Dünyası”, klasik müzik seven ve keyifli vakit ge- 


canlandırdı. N 4 li N ; çirmek isteyenler için Mozart'ın doğum günü 27 Ocak ve sonraki gün ol- 
1 / “4 Z > mak üzere, iki gün boyunca Volkswagen Arena'da sahnelendi. 


GRUBU 


EB Stephen Moody ve! 


Jason Gray/&kibi ile birlikte 
DÜNYACA ÜNLÜ SAÇ 
TASARIMCILARI İSTANBUL'DAYDI 


Dünyanın önde gelen saç tasarım eğitmenlerinden, 
Wella Global Eğitim Akademisi Başkanı Stephen 
Moody ve Wella Global Kreatif Artisti Jayson Gray 

eşliğinde Sabancı Müzesi The Seed'te “Triple Craft 
etkinliği düzenlendi. Tüm dünyada birçok ülkede 
gerçekleştirilen “Wella Triple Craft” eğitiminde usta 
ellerin gerçekleştirdiği kesim, renklendirme ve şekillendirme etkinliğine Türkiye'nin en önemli saç 
tasarımcılarının da ilgisi büyüktü. Profesyonel man- 


N 


f 


ğ 
; d 
| | N 
ken kullanılmayan ve Stephen Moody ve Jayson 
Gray önderliğinde gerçekleşen etkinlikte tüm 


şovlar, sahneye davet edilen seyirci- 


lerin katılımıyla yapıldı. 
emal Doğulu 


SYSTEM 


SYSTEM 
O-P. 


SEBASTIA 


bhen Moody, Jas 


on Giray 


| yülent Dani Sig 


ÇOCUKLAR 
MW İNGİLİZCE 
A ÖĞRENECEK 


Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kızı Elgiz 
Çebi Yavuz, geçen hafta yakın arkadaşı Nazlı Mermer 
Yazıcı ile birlikte Etüler'deydi. 
Iki Oarkadaş, çocuklarını 
Etiler'deki Growing Minds 
International Anaokulu'na 
kayıt yaptırmaya getirmişti. 
Çocuklarını iyi bir yabancı 
dil eğitimi almaları için buraya getirdiklerini belirten ikili, aynı zamanda çocukları- 
nın anaokuluna başlamasın- 
dan dolayı çok heyecanlı olduklarını dile getirdiler. 


DOSTLAR 
ESNAF'TA 
BULUŞTU 


Mücevher Oo markası İ 


Lion Diamond'ın sa- i 
hibi, iş kadını Oznur © ç 


| 
|! 
| > 
| 


Yakın, yakın arkadaşı Yeliz Keskin ile birlikte Ağaoğlu Mas- , 
lak 1453'teydi. Esnaf 
Restoran'da buluşan 
iki dost, keyifli bir yemek eşliğinde (o bol 
bol sohbet etti. Cemiyet hayatının bir diger ünlü siması Aslı 
Ekşioğlu da aynı mekanda arkadaşları ile 
yemeğe geldiğini belirtti. 


© Myeliz Keskin, Öznur Yakın © (© ei — Malı Ekşioğlu 


a 
MELİHA SÖZERİ'DEN İLK SERGİ 


EE 


Genç sanatçı Meliha Sözeri, “Toz” adını verdiği işisel sergisini Nişantaşı Bozlu Art Project'te sanatseverlerle 
buluşturdu. Sözeri, kesintisiz bir kasılma, gevşeme, yayılma, toparlanma, ayrılma ve yeniden bir araya gelme süreci olan varoluşun 'materia prima'sı, 
ilksel cevheri olarak “Toz? adını bu ilk 
sergisine verdi. Sergiye hakim olan tel 
malzeme, varlığın uçuculuğunu parlak bir ağ doku somutluğunda gözler 
; ii AY i önüne seriyor. Metal pırıltıların, de- 
ELEME MEL SSK SASKİ ei rin boşlukların üzerini dantel gibi ört- 
i —— — tüğü bu sergide yer alan yapıtlar; dil, 
ses, beden ve imge arasındaki kavramsal ilişkileri form ve malzeme aracılı- 
Şıyla sorguluyor. 


İZE 4. mahe 


DENİZLER, TEKNELER VE GEZGİNLER 
HAKKINDA HER ŞEV 


TÜRKİYE 


Fuar Rehberi 


İstanbul'da düzenlenecek 
> “tekne fuarıyla ilgili 


bilmeniz gereken her şey... 
&r 


zösterişten uzak 
denize sıfır bir yaşam! 


i 


YA 


AYIN TEKNELERİ 
- Nerissa 48m 
- Ngoni 58m 

- Cayman 5450 
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Ür m ez 


o e 
“Fifty Shades Freed'de rol alan Rita Ora, New York'ta takıldı 
objektife. Pembe pelüş mantosu, kareli elbisesi ve pembe deri 


eldivenleriyle çok şık görünen Rita Ora, süliyle gün geçtikçe 
dikkatleri daha fazla üzerine çekiyor. 


N 5 i 1. Ebise, Fendi 2. Ayakkabı, Gianvito Rossi 
NE ME 3. Pembe pelüş manto, Marn 4. Eldiven, Gucci 
5. Küpeler, Rosantica 


HOLLYWOOD :STİL-GÜZELLİK :SAĞLIK :SANAT:FOKUS:ASTROLOJİ 


80 


LAM Cruise dosyası 


EN LÜKS CRUISE ROTALARI 


KAMARADA NER GÜN FARKLI 
BİR ALAAZ.AR M.A LOAAİN 


Farklı bir deneyim, yepyeni rotalar ve unutulmaz maceralar için crwise tatilleri 
kışın kayaktan sonra tercih edilen alternatifler arasında yer alıyor. Pekiyi en lüks ve 
en iyı cruise rotaları hangileri? 
HAZIRLAYAN: BUŞRA NAZLAN ÜREGÜL FOTOĞRAFLAR: ISTOCK 
ANCONA 


Tarihin göbe8inde 
Ancona Limanı'na vardığınızda 
sizi pembe-beyaz Duomo'ya 
ulaştıracak zorlu bir yokuş bekliyor d 
olacak. Yokuşu bitirdiğinizde 


A Me DEDEN - zak 
Roma dönemine ait ve orijinaline Ş il RE b 
uygun restore edilmiş, binaların e My, 


girişlerinde Gotik akıma da ait 
izler taşıyan yapıları görebilirsiniz. 
Ancona'nın büyük, eski kışla 
içinde bulunan 3 katlı arkeoloji 
müzesi Museo Archeologico'yu 
ziyaret edebilirsiniz. Burada kırmızı 
-ve siyah- Yunan figürlerinden, 
muhteşem Kelt altın tahtına kadar 
pek çok tarihi eseri görebilirsiniz. 
Kaçış merdivenlerinin ucunda 
gizlenmiş, M.Ö. 2000'den itibaren 
barındırılan resim, heykel ve resmi 
evrakların sergilendiği bir müze 
haline gelen Dominik Kilisesi'ni 
görebilirsiniz. 


YUNAN ADALARI 
Sımsıcak bir 


lokasyon 

Tıpkı yaz aylarında 
yapılan seyahatlerde 
olduğu gibi Yunan 
adaları, cruise söz 
konusu olduğunda da 
yadsınamaz bir yere 
sahip. Gemiye atlayıp 
Atina, Mikonos, Girit, 
Santorini, Sakız Adası 
ve Rodos gibi Ege'nin 
incilerini bir kez 
daha görme fırsatını 
yakalayabilirsiniz. 
Bu lokasyonlar aynı 
zamanda cruise söz 
konusu olduğunda 
en iyi ve en çok 
tercih edilen rotaları 
oluşturuyor. 


i 
Yön 10 .—.. wi v3 p a, kya i 
a e zi kn ğe m 


a e ei bu doğanın en karakteristik özelliğini oluşturan fiyortları tanımak; Oslo, 
Muhteşem manzarayla büyüleneceksiniz ikinci büyük şehir Bergen ve Grainger şehirlerinin harika dokularında 
Norveç Fiyortları'na cruise turları genellikle kuzeyin büyüleyici kaybolmak size iyi gelecek. Norveç Fiyortları aynı zamanda en lüks 
şehirlerinden biri olan Kopenhag'dan başlıyor. Muhteşem doğasını ve cruise turlarından biri. 
CARTAGENA .. 


Tropikal ii 


iklim sevenlere 
Cartagena, Kolombiyalıların renkli karakterini tam 
olarak yansıtan ve Karayipler kıyısında bulunan bir liman şehri. Aynı zamanda 
Kolombiya'nın ikinci en büyük şehri olan bu muhteşem lokasyon, cruise rotalarına hem eğlence hem de 
sıcaklık katıyor. Şehirde 16. 
yüzyıldan kalma plazaları 
gezebilir, rengarenk İspanyol tarzı dar sokaklı evlerin 
arasında kendinizi farklı bir 
dünyada hissedebilirsiniz. 
Tropikal iklimi olan adada 
dünyaca ünlü plajlarda denize girmeyi ve sahilde yürüyüş yapmayı unutmayın. 
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ALASKA 
Buzulları bir de 
gemiden seyredin 


Alaska, en popüler cruise rotalarından biri olarak biliniyor. Doğasıyla sizi kendine hayran bırakan bu lokasyonda limanları her gün 
yaklaşık 10 bin yolcu ziyaret 
ediyor. Küresel ısınma nedeniyle eriyen buzulları daha 
fazla kaybolmadan görmek 
ve ölümsüz anlar yaratmak 
için cruise rotanızda mutlaka Alaska'yı tercih etmenizi 
öneriyoruz. Bazı programlarda Vancouver'dan başlayan 
tur dokuz gün sürüyor. 


ji 
UZAKDOĞU 


olmaz! 

Uzakdoğu, son 
dönemde popüler tatil 
lokasyonlarından birini 
oluşturuyor. Tayvan, Seul, 
Vietnam gibi şehirleri 
kapsayan Uzakdoğu 
cruise turları, doğasına 
ve kültürüne hayran 
kalacağınız bir geziye 
olanak tanıyor. Bu rota; 
Güney Kore'de Seul, 
sonrasında Busan'ın 
uzun plajları, nehirleri ve 
ihtişamlı tapınakları ve 
hiçbir yerde denemediğiniz 
lokal lezzetleri ile 
unutulmaz bir tatil 
yaşamanızı sağlıyor. 


Üstün hizmet kalitesiyle ayrıcalık r tatil deneyimi sunan MSC Cruises, 
Cirgue Du Soleil şovlarını denize taşıdı. 


* Bir haftada, 5 ülkeye kadar görme imkanı » Michelin yıldızlı şefler 
* Günde 20 saat açık olan ve 13 farklı gastronomik köşeye sahip gurme büfe 
* Zarif ve modern dekorlar ile döşenmiş özel restoran ve barlar 
* Gün boyu animasyon, geceleri broadway tarzı şovlar 
* Açık ve kapalı yüzme havuzları, Agua Park « 4D sinema, bowling, ve Formula 1 simülasyonu 
* Spa ve fitness merkezleri 


CIROUE DU SOLEIL 
AT SEA 


0850 420 96 00 | msccruises.com.tr 
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SETUR YURTDIŞI TURLAR MÜDÜRÜ 
YEŞİM ÖZALTAY 


“Gemileri birer 
all köyü olarak 


NE. 
“ 
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“Cruise tatilinin en y 

güzel tarafı, valiz açip” 

kapatmadan; her.Sabah 

farklı limanlarda, farklı * 

ülkelerde uyanmak.” 
f Z ş 4 


» 


arklı bir tatil arayanlara özel 
cruise turlarında yolcu avantajları neler? Yemekler nasıl? 
İlk kez çıkanlar nelere dikkat etmeli? Cruise tatili hakkında merak 
ettiğiniz tüm soruların cevaplarını 
Yeşim Özaltay'dan dinliyoruz. 
HELLO!: Cruise deneyimi denildiğinde akla gelen ilk kurumlardan biri olarak, gemi seyahatinin ülkemizde geldiği noktayı 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Yeşim Özaltay: Cruise seyahatleri artık her bütçe segmentine uygun hale geldi. Gemi firmalarının 


çeşitliliği, içerik ve profil yelpazesinin de gelişmesine olanak sağladı. Biz, deneyimli uzmanlarımızla, misafirlerimizin beğeni ve beklentilerine göre doğru ve güvenilir yönlendirmeler yapmak kaydı 
ile bu alanda da aktif olarak çalışıyoruz. 24 firmanın temsilcisiyiz ve 
an itibarıyla 580 farklı rotaya satış 
yapmaktayız. Bu konuda 2019 yılına yönelik iyileşme umutlarımızı 
koruyoruz. 

HELLO!: Cruise yolculukları mutfak ve yemek düzenleriyle de misafirlerine avantaj sağlı- 


iy € 


Müdürü Yeşim Özalta,, 


son trendleri; crmise 


önerilerini ve tavsiyelerini « 


yor. Bu avantajlardan bahsedebilir misiniz? 

Y. Özaltay: Kruvaziyer gemileri kendi aralarında mutfaklarını iyileştirmek için bir yarış içerisindeler. Günün her saatinde aynı anda 
onlarca farklı konseptteki restoranlar ile gurme tatilseverleri kendine çekmeye çalışıyorlar. Pek çok 
gemi, ana öğünleri iki oturum halinde sunmakla beraber, konsept 
restoranlara misafirlerini rezervasyon ile kabul edebiliyor. 

Altı yıldızlı butik gemiler tek 
oturumda ana öğünleri sunuyor, 
en kaliteli malzemeler ile özellikle akşam yemeklerini başlıbaşına 
özel bir etkinlik gibi yaşatıyor. 

HELLO: Misafirlerinize cruise kabinleriyle ilgili olarak neler önerirsiniz? 

Y. Özaltay: Kabin tipleri konusunda kruvaziyer gemileri çok çeşitli seçenekler sunabiliyor. Bütçe 
olarak en uygun olan iç kabinleri genellikle odada fazla vakit geçirmek istemeyen misafirlerimize 
öneriyoruz. 

Manzara izlemek isteyenler ise 
balkonlu kabinleri tercih etmeli. Geminin konseptine göre içerisinde her türlü imkanın bulundu- 
Şu kabinler de mevcut; oyun konsolları, jakuzi, çocuklar için kaydırak bu imkanlardan bazıları arasında yer alıyor. 

HELLO!: Türkiye dışında biniş yapılan limanlar için hazırlanan paket programlarınıza 


HELLOHile paylaşıyor.” 


hangi hizmetler dahil oluyor? 

Y. Özaltay: Cruise turlarının 
pek çoğu Türkiye dışından başladığından, paket programları- 
na başta uçak bileti dahil edilmeli. Havalimanından gemi limanına 
kadar transfer hizmeti de standart 
hizmetlerimizden. 

Seyahat sigortası, içecek paketleri, bahşişler, rehberlik hizmetleri ve isteğe bağlı pek çok talep paketlere dahil edilebiliyor. 

HELLO! Gidilen limanlarda 
yolcular için hazırlanmış kara 
turları ne şekilde organize ediliyor? Kara turlarına katılmayan 
yolcular gemide vakit geçirebiliyorlar mı? 

Y. Özaltay: Talebe göre özel 
rehberli turlar münferit ya da grup 
halinde seyahat eden misafirlerimize özel olarak düzenlenebilir. 
Farklı lisanlarda, geminin de organize ettiği turlar mevcut. Herhangi 
bir programa bağlı kalmak istemeyen misafirlerimiz de serbestçe limanların tadını çıkarabilirler. 

HELLO: Sizce çocuklu aileler 
için cruise yolculuğu yapmak 
uygun mu? 

Y. Özaltay: Farklı gemi firmaları her talebe göre hizmet ve imkan sağlayabiliyor. Çoğu gemi firmaları çocukları da düşünerek çocuk kulüpleri oluşturmuş durumdalar. Belirli saatlerde çocuğunuzu 
emanet edebileceğiniz profesyonel 
eğitmenlerin eşliğinde oyun oynayabilecekleri alanlar mevcut. 


CE RUİSES 
NOT JUSI ANY CRULISE 


2026'da 25 Gemi... 


Ayrıcalıklı Hizmetlerimiz ile Filomuzu Büyütmeye Devam Ediyoruz. 


2006 2007 2008 2009 2010 


MSC MUSICA MSC ORCHESTRA MSC POESIA MSC SPLENDIDA MSC MAGNIFICA MSC DIVINA MSC PREZIOSA MSC ARMONIA* MSC SINFONIA* 
MSC FANTASIA MSC OPERA”* 
MSC LIRICA* 


2021 202 2024 


MSC MERAVIGLIA oOMSCSEAVIEW O MSCBELLISSIMA Fe, Geçi, Odeme, oo (mein, Gönen), Oo (geek, 


MSC SEASIDE MSC GRANDIOSA 


* 2026 yılına dek 2 adet MSC Seaside Sınıfı gemi denize indirilecektir. 


* Renaisance programı dahilinde MSC Armonia, MSC Sinfonia, MSC Opera ve MSC Lirica gemilerimiz yenilenmiştir. YENİ NESİL MSC WORLD CLASS SINIFI GEMİLERİMİZ 


0850 420 96 00 | msccruises.com.tr 
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MSC CRUİSES 
Muhteşem semi ile 
sıra dısı rolalara 


İtalyancada muhteşem-göz 
kamaştırıcı anlamlarına gelen, MSC 
Cruises'un Magnifica gemisi, bu 

yaz sıra dışı rotalarda, keyifli gemi 
seyahatlerine ev sahipliği yapıyor. 


Neyahate kısıtlı zaman ayırabi- 
e gezginler için 4 ve 5 ge- 
A İcelik programları cruise turları, aynı seyahat içinde Fransa, Belçika, Hollanda ve Almanya'yı görme şansı veriyor. Böylece kısa zaman diliminde hem daha çok yer 


görme imkanı olurken hem de 
farklı bir seyahat deneyimi sunuyor. 

Vakti bol olan seyahatseverler için de MSC Magnifica ile yaz 
mevsiminde 8, 9 ve 12 gecelik, alternatifli programlara katılma im- 


kanı da bulunuyor. Bu gemi rotalarında Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya'nın yanı sıra İspanya ve Norveç fiyortlarını da görebilme şansı var. Özellikle temmuz 
ayında Fransa, Norveç fiyortları ve Almanya'yı da içeren, az de- 


neyimlenmiş bir rota, programlar 
arasında göze çarpıyor. MSC Magnifica ile Fransa'nın Le Havre Limanı'ndan hareketle Norveç'in eşsiz fiyort oluşumlarının gözlemlendiği Stavanger, Bergen, Olden 
ve Alesund ziyaret ediliyor. Do- 
Şanın Kuzey Avrupa'da uyandığı, 
en güzel mevsiminde ve yemyeşil 
bir coğrafyada, şelaleler, fiyortların görkemi, tertemiz bol oksijenli bir hava eşliğinde yapılan keyifli 
gemi seyahati Almanya'nın Hamburg şehrinde sona eriyor. 

Programlara Türk Hava Yolları 
ile gidiş-dönüş uçak bileti, gemide 
tam pansiyon konaklama, 1 gece 
de Paris'te 4 yıldız otelde konaklama, tüm transferler dahil olmak 
üzere, 1.099 Euro'dan başlayan fiyatlarla satılıyor. 

MSC Magnifica'nın yaz boyu 
yapacağı sıra dışı Kuzey Avrupa 
rotasındaki programlar için MSC 
Cruises satış acentelerinden detaylı bilgi alabilir veya www.msccruises.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Lİ 


SeturCruise 


'dan başlayan 
fiyatlar 


DÜNYANIN EN YENİVE || 
EN BÜYÜK GEMİSİ SUYA İNİYOR! 


*NİSAN 2018 


SYMPHONY OF THE SEAŞ 


799€ 


dan başlayan 
fiyatlar 


ıe 
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n Rezervasyo 


a İndirimi 


1.199€ 


300 €'ya varan Erke 


"dan başlayan 
fiyatlar 


HER ŞEY DAHİL KONAKLAMA 


Celesiyal Cruises > 


Erken Celestyal Majesty ve ES TN 2. çel imi 
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Güncel satış fiyatını satış danışmanınızdan öğrenebilirsiniz. 
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LAM Cruise dosyası 


Arkas Turizm, MSC 
Opera ile Kuba ve 
Karayıpler” turuyla 
veni Yıla sıcak ve 
egzotik bir başlangıç 
yapmak isteyenleri 
maceraya davet 
ediyor. 


7 üba, tropikal iklimi, sıcak 
ei hareketli yaşantı- 
EB sı, doğal güzellikleri ve nefes kesen manzaralarıyla pek çok 
gezginin rüyalarını süslüyor. Havana ise Küba denildiğinde akla ilk 
gelen şehir kuşkusuz. Tüm Küba 
gibi şaşırtıcı, eğlenceli, cazibeli ve 
büyülü bir şehir olan Havana, gezgin ruhları klasik bir şehir turun- 
dan ziyade sokaklarından dolup 
taşan müziği ve bitmeyen enerjisi 
ile karşılıyor. 

Yer yer dökük sıvalı rengarenk 
binaların fon oluşturduğu bu şehir, sokaklarında gezinen en genci 
40-50 yaşındaki otomobillerle insana hangi yılda olduğunu unutturacak bir seyahat deneyimi yaşatıyor. Havana, Eski Havana “Habana Vieja', merkez “Centro Habana' 
ve modem bölge “Vedado' olarak 


ARKAS TURİZM 
Müzisin rilmini Havana'da hissedin 


la 


basitçe üç bölüme ayrılabilir. Şehrin gezilip görülecek yerleri ise 
daha çok Habana Vieja ve Centro 
Habana'da yer alıyor. Her turistik 
ziyarette olduğu gibi Havana'yı yaşamak ve anlamak için öncelikle 
şehrin eski bölgelerini gezmek ge- 


rekiyor. Tam da bu nedenle “Plaza de la Catedral' yani Katedral 
Meydanı, Havana'yı gezmeye başlamak için en doğru nokta. Meydanda yer alan Barok tarzda inşa 
edilmiş “Catedral de San Cristobal 
de la Habana' veya kısaca Hava- 


na Katedrali, İtalyan mimar Francesco Borromini'nin eseri. 1787'de 
tamamlanan yapı, Amerika kıtası- 
nın en eski katedrallerinden biri 
ve açıldığından bugüne her pazar 
günü 10.30'da gerçekleşen ayinlere ev sahipliği yapıyor. EI 
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CELESTYAL CRUİSES 
Yunan adaları 


paz yp 
eni saşi rösirs 
unun” 
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raklı cruise firması Celestyal Cruises, 2018 yılına iddialı giriyor. 

. Türk tatilcilere cruise seyahatini sevdiren uluslararası marka; yeni 
sezonda da Türkiye limanlarına uğramaya devam 
edecek. Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü 
Alnıtemiz, 2018 tur programlarını ilan ederek erken rezervasyon kampanyasını başlattıklarını açıkladı. Buna göre Celestyal Cruises'la Yunan adaları turlarının fiyatları 249 Euro'dan başlıyor. Özgü Alnıtemiz; tatilini erken planlayanların yüzde 45'e varan avantajlar yakalayabileceğini belirtiyor: “Erken re- 


Pre pazarına olan inancından vazgeçmeyen Yunanistan bay- 
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Lurlarında erken 
rezervasyon 
ırsalı 

Yazın en populer lokasyonları arasında yer 


alan Yunan adalarını bir de cruise ile gezin. 


zervasyon döneminde misafirlerimize kabin kategorisine, depar tarihi- 
ne ve gemisine göre yüzde 45'e varan indirim avantajlı fiyatlar sunuyoruz. 249 Euro'dan başlayan turlarımız, Türk gezginlerin tercih ettiği 
her şey dahil sisteminde hizmet vermeye devam edecek.” Celestyal Cruises Yunan adaları turlarının 3 veya 
4 günlük programlarında Mikonos kara turu, 7 gecelik programlarda ise Mikonos ve Santorini kara turlarının fiyatlara dahil edildiğini de söyleyen Özgü Alnıtemiz, “Yunan adalarını keşfetmenin en ucuz, içeriği 
en zengin ve en konforlu yolunu sunduğumuzu iddia ediyoruz” diyor. El 


Lüksün sınırlarını zorlayan MSC Cruises 
gemileri ile dünyayı keşfetmeye 
başlayın... 


444 9 777 | arkascruises.com 


France ai m N 
MARSEİLLE e bi 
rovence) //N “italy a 
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Spain PALMADE © 
an MALLORCA  CAGLIARI 
VALENCİA © (Balearic is) , 9 


Mediterranean Sea PALERMO 
(Monreale) 


4 ECCHIA 
AJACCION iL 


(Gorsica) 


l PALMA DE , 
K MALLORCA Mediterranean Sea 


© (Balearicis.) i 


AKDENİZ 


İtalya, İspanya, 
Fransa 


14 Nisan 2018 
itibariyle her hafta 


AKDENİZ 


İtalya, Fransa, 
Ispanya 


05 Mayıs 2018 
itibariyle her hafta 


GARKASTURİZM 
K enli... O 
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Arkas Turizm A.Ş. bir Arkas Holding kuruluşudur. 
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Ege Residence'ın 
üst katındaki Roof 
Lounge'ta Başkent'i 
180:metreden 

360 derecelik 

açıyla seyretmeye 
doyamayacaksınız. 
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GEYİLÖZLEYEN 
ANKARALILARA 


Hayalleri süsleyen Ese yaşamını Ese Vadısı ile Ankara'nın en kıymetli bölgesine taşıyan Sinpaş GYO, 
senç profesyonellere ve yatırım yapmak isteyenlere Ese'ye özgü odullu dekorasyonuyla 141'den 
441'e kadar farklı yaşam seçenekleri sunuyor. Ese Vadisi'nden Dikmen Vadisi ve şehir manzarasına 
hakim, Ankara'nın en gözde lokasyonlarından Çankaya'da yükselen Ese Vadısı, örnek dairelerinde 


yahat eden, teknolojiyi takip 

edenlerin hayran kalacağı örnek daire, Ankara'nın en gözde lokasyonlarından Çankaya'da tasarlandı. Tasarımında sade ve göz alıcı bir 
yaşam tercih edenlerin konforu düşünülerek modern dekorasyon öğeleri ön planda tutuldu. Ege'nin modern yönünü yaşamak isteyenler 
için; minimal yaşam tarzına uygun 
dekorasyon öğeleri, genç ve dinamik ürün ve renkleri barındıran örnek daire, yumuşak ve doğal malzemeler seçilerek döşendi. 


| | | em iş hem tatil için sık sık se- 


Ege mavisi, toprak 
tonları ile iç içe 

Ege konseptini yansıtan pastel 
renkler ve doğal taş görünümlü seramik seçimleriyle mutfakta Ege'nin 
o en güzel izlerini göreceksiniz. 


> 
/ 


d 


Beyaz-bej-vizon tonlarının ve parlak yüzeylerin modernize edilmiş tasarım çizgileri ile bir araya gelmesi elegan, şık ve naif tasarımı ortaya çıkarıyor. 

Ege Vadisi'nin prestijli binası Ege Residence'ın 
üst katındaki Roof Lounge'ta Ankara'nın göz alan 
manzarasına hakim, Başkenti 180 metreden 360 
derecelik açıyla seyretmeye doyamayacaksınız. 


© 
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Ege Vadisi sakinleri, Garden Lounge'ta sevdikleriyle bir araya gelecek, BBO alanında lezzetli yiyecekleri tadacak. Winter Lounge'ta ise eşsiz 
manzara eşliğinde misafirlerini ağırlayacak, dogum günü gibi unutulmaz kutlamalarını düzenleyebilecek. 

Ege Vadisi, özel donatıları ile çocukları da çok 
mutlu ediyor. Ege Vadisi'ndeki parklar, bahçeler, 


ç ; 
© Eye Vadisi 
“siorneksevisalonüm 


Sinpaş GYO, Ege Vadisi için zarafet ve konforu birleştirerek 
tasarladığı örnek dairesi ile gayrimenkul sektörü için 
uluslararası arenada önemli bir kuruluş olan “European 
Property Awards/Avrupa Gayrimenkul Ödülleri? tarafından, 
“Interior Design Show Home/En İyi İç Tasarım” ödülünü aldı. 


spor alanları, trafiğe kapalı oyun ve aktivite meydanları da çocuklara kaliteli ve eğlenceli anlar yaşatacak. Çocuklar, Ege'nin pırıl pırıl kumları ile 
kumdan kaleler yapacak, Ege'nin eşsiz sahillerinden getirilen deniz kabukları ile oynayacak. Parklar, bahçeler, spor alanları, hobi odaları ve birbirinden farklı aktivite alanlarının sunulduğu Ege 
Vadisi, çocuklu ailelerin ilk tercihi olacak. 
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V İNONİN 
4 KAYAK STİLLERİ 


Pistlerin en havalı Hollywood ikonları, kraliyet 
aileleri ve super modeller... Kayak pistinde stil sahibi 
duruşlarıyla unutulmaz bir iz bırakan ünlülerin kayak 
günlüklerini ele aldık. Elle MacPherson'ın yüksek doz 

havalı stilinden İngiliz Kraliyet Ailesi'nin daima şık 
kayak tatillerine, ünlülerin ikonik kayak 
görünümlerini sizler için derledik. 


HAZIRLAYAN : SİNEM KIN sinemkin&doganburda.com 


Siyah beyaz mont, 
Moncler. 


Ponponlu 
A dis) bere, 
“ Chinti and 

Parker. 


Elle MacPherson, 
bizce açık ara 
pistlerin en havalı 
güzeli! Süper model, 
kürklü botlar ve 
montlar tercih 


ediyor. Saçlarının Beyaz 

her daim kusursuz ie çigzili siyah 

görünmesi ise beblli mont, 

stilinin her zaman | çorap, Fendi. 

vazgeçilmez bir Burberıy. il 

parçası. Içi kürklü bot, 
Moon Boot. 


Kürklü şapka, 
Dsguared/Beymen. 


Desenli 
kazak, 
Beymen. 


Hollywood'un unutulmaz ikonu 
Audrey Hepburn, o zamanlar 
bile bembeyaz karların 

içinde zarif ve asil görünmeyi 
başarmış. Hepburn de tıpkı 
günümüz stil ikonlarından Olivia 
Palermo gibi tercihini siyahın 
asaletinden yana kullanmış. 


Turuncu tulum, 
Topshop Sno. 


a 
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FENDJ 
ei 


——” a 
Siyah beyaz eldivenler, 
Fendi. 
o 8 Olivia 
A Kürklü botlar, Palermo, kayak 
Deriden/Mou. için tercihini 


siyahlardan yana 
kullanıyor. Kürklü 
şapkaları ise 
.tamamen siyah 


görünümünün 

Yıldızlı tulum, içinde oldukça 

Kırmızı tulum, — Perfect havalı duruyor. 
Perfect Moment. >> Moment. 
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YANI yanip 
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Masum ve duru güzelliğini cool stiliyle tamamlayan 

günümuz it-girl'lerinden, 16 yaşındaki model Kata 
Gerber, sadece podyumun değil; sokak stili ve 
kırmızı halı seçimleriyle de moda sahnesinin aranan 
yuzu oldu. Kaia'nın bulaşıcı stili radarımızda! 


SİNEM KIN sinemkin&doganburda.com 


Beyaz 
kazak, 
Isabel Marant. 


ilki, 0 


V 
Tüvit şapka, v 
Eugenia Kim. İ 
Transparan üst, w 
Alexander Wang. 
Leopar bot, mini etek, Vi — 
yemi Isabel en 
w Marant. Te — Gi | Sl YAR 
ij nım bU Pembe 
Fırfırlı $ | MV N ayakkabı, 
kırmızı o 5 | y b N Agvazzura. 
f ! elbise, i Abı 7 “ N 
| | Johanna İ A N “ 
| N Ortiz. a 5 “ dl Me i N Ç Lr 
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Oversize kazak, 
Givenchy. 


ga Sag ; 


<> vi 
Turuncu | FEEL LOVE 
camlı 
gözlük, ÇGAVENLAY FARI 


Freda 
Banana. 


Yüksek 
bel deri 
pantolon, 
Balmain. 


Kırmızı sweatshirt, 
Opening Ceremony. 


bere MON OPENİNG CEREMONY O İce 


İnci detaylı çanta, 
Fendi. 


Püsküllü 


küpeler, 
Oscar de la Renta. 


Pembe 
eşofman 
altı, 
Kenzo 
Kareli pantolon, 
Peter Petrov. 
| | 
N 
N 
AN | 
! eği) 
k) — Siyah | 
asimetrik | 
ceket, j 
Jacguemus. 
Beyaz dantel N | 
elbise, MİNİ OX 
Zimmermann. TUTKUSU" 
Kaia'nın 
podyumda 
parlayan yıldızı, 
« o günlük hayatınd 
A tercih ettiği 
Siyahi © kombinlere de 


yansıyor. Geceleri 
ii ise yaşına uygun 
“a mini elbiseler 
“tercih ediyor. 


ayakkabı, | 
Prada. e 
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DIOR HAUTE COUTURE İLKBAHAR-YAZ 2018 DEFİLESİNİN MAKYAJ GÖRÜNÜMLERİ DIOR MAKE-UP İLE PETER PHILIPS TARAFINDAN TASARLANMIŞTIR. 


Larmjilifestyle 


, 
2018 ILKBAHAR-YAZINA 


ÜRREALİST DOKUNUŞ 


Paris'te gerçekleşen haute couture defilesi için, Dior makyaj kreatif ve imaj direktörü 
Peter Philips etkileyici bir görünüm yarattı. Maria Grazia Chiuri'nin, Leonor Fini'nin 
karakterine ve çalışmalarına dayalı koleksiyonunun arkasındakı sürrealist ilhamı 
vurgulayan bu güçlü görünüm, yeni sezona gönderme yapıyor. 


N GÖKÇE ATEŞ gates&doganburda.com 
FOTOĞRAF: CHRISTIAN DIOR PARFUMS İÇİN VINCENT LAPPARTIENT 


ris Haute Couture Moda Haftası, yine 
| 3 nefes kesen defileleriyle büyüledi. Dior, 
sadece tasarımlarıyla değil, koleksiyona 
mükemmel bir şekilde eşlik eden saç, makyaj 
ve geçici dövmeleriyle de çok konuşuldu. Biz 
de bu birbirinden etkileyici görünümleri yaratan Peter Philips'ten detayları dinledik. Philips, “Sürrealizm benim için gerçekten önemli bir sanat akımı. Bu sanatsal devrim kendi 
imzasını yarattı ve günümüzde hâlâ yankılanmaya devam ediyor. Salvador Dali, Man Ray 
ve ayrıca Alman fotoğraf sanatçısı Grete Stern 
benim için önemli referanslar ve özellikle de 
onların provokatif vizyonunu seviyorum” diyor. Bu akımı makyaja nasıl aktardığını da 
şöyle anlatıyor: “Uç noktadaki sanatsal özgürlükler, gözlerde aşırılığa kaçan bir tasarıma ilham verdi. Maria Grazia Chiuri tarafından seçilen türnak imini kullanarak, sürrealist espri anlayışına vurgu yapmak ve doğrudan parmaklara, kulaklara ve boynun çevresine yapılan geçici siyah dövmelerin hissini yaratmak 
istedim. Seçilen kelimeler ve mesajlar sürrealizmin özgür ruhunu açığa çıkarır türdendi. Örneğin: “Anahtar, “özgürlük, zıtlık”, “sanat, maskeli balo, “ayna”, “spektral tutumlar, 
“sevgi, sevdiğinin önündedir; hepimiz sürrealistiz”, 'çılgın aşk”, “hayalgücü, gerçeğe dönüş- 
me gücüne sahiptir ve “başlangıçta bilgi degil, aşk vardı... 


BAŞROLDE GÖZLER 

Olağanüstü gözler makyajdaki tüm görünüme hükmediyordu. Hafızama kazınan sürrealist çalışmalar ve aynı zamanda bazı güçlü sinema karakterlerinden ilham aldım. Eyeliner olarak seçtiğim, mükemmel bir araç olan 
yeni mat “Black Diorshow ile son derece abartulı bir hava vererek kirpiklerin grafiksel yansımasını yarattım. Üst ve alt göz kapaklarına 
uzun, kusursuz kirpikler çizerek gözleri çerçe- 
ve içine aldım ve şakaklara doğru abartılı şekilde uzattım. Gözleri büyük göstermek ve siyah 
eyeliner ile zıtlık oluşturmak için alt göz çizgisine ve kirpik diplerine “Diorshow Khöl Beige 
uyguladım. Son olarak, “Sourcils Poudre Pencil ile kaşları belirginleştirdim ve son bir güzellik dokunuşu olarak “Diorshow Bold Brow' uyguladım.” 


'HAUTE COUTURE' GÜZELLİK TAKIMI 


Peter Philips'in ten makyajında kullandığı ürünler arasında, “Diorskin 


Forever & Ever Wear Primer" baz ürünü (3), Diorskin Forever 
Undercover fondöten (4), rötuşlar için 'Diorskin Forever Undercover 


KUSURSUZ BİR TEN 

Peter Philips ten makyajını şöyle açıklıyor: 
“İlk olarak 'Diorskin Forever & Ever Wear Primer, ardından da “'Diorskin Forever Undercover Foundation ile doğal ve ışıltılı bir ten görüntüsü elde ettim. Işık katmak ve düzeltme 
için birkaç damla “Diorskin Forever Undercover Concealer” uyguladım. Son olarak, incecik bir “Diorskin Forever & Ever Control Loose 
Powder örtüsü ile yüzü pudraladım.” 


Concealer (1) ve son dokunuşu yaptığı “Diorskin Forever & Ever Control 
Loose Powder" (2) bulunuyor. Kaşları, “Sourcils Poudre Pencil” (6) ile 
boyayan Philips doğal tuttuğu dudaklarda 'Dior Addict 
Lip Glow'un “001 Pink” tonunu (5), tırnaklarda ise Dior 
Vernis - Muguet' rengini (7) tercih etmiş. 
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DIORSKIN 
FOREVER 
8 EVER WEAR 


BASE DE TET 
TENLE 8 PERFECTON EXTAĞME 
KTAEME PERFEC OM A HOLD 
 MAKTUP BASE 
arma 


SANATSAL OZGURLUĞE OVGU 
Kilit noktasının gözler olduğu bu 
görünümde Peter Philips, uç noktadaki 
sanatsal özgürlüklerden ilhamla kirpiklerin 
grafiksel bir yansımasını yaratmış. Guido 
Palau tarafından tasarlanan saçlar 

da yandan ayrılarak, klasik atkuyruğu 
modeliyle yüzü ön plana çıkarmış. 


DUDAKLARDAN TIRNAKLARA 

DOĞALLIK 

Abartılı göz makyajının aksine dudakların 
son derece doğal tutulduğu görünümde Philips 
öncelikle Lip Maximizer ile dudakları ruja hazırlamış. Ardından Lip Glow'un “pink” ve “'mat- 
te pink'i ile hafif renk vermiş. Tırnaklarda ise 
öncelikle “Base Coat Abricot, ardından da “Dior 
Vernis Muguet ile “Gel Coat Abricot kullanılarak yine doğal bir görünüm kazandırılmış. LE 
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Kendall'ın oversize sevdası 


En son Dsguared2 markasının Milano Erkek Moda Haftası 
kapsamındaki defilesinde podyumda yürüyen Kendall Jenner, şu 
sıralar Kardashian klanının en sakin isimlerinden. New York'ta 
hızlı adımlarla yürürken kameralara yansıyan Jenner, oversize içi 
kürklü biker ceketi, gri hoodie'si ve toplu saçlarıyla doğallığın ne 
kadar çekici olduğunu gösteriyor. 


GÜNDEMİ 
YAKALAYI 


Hollywood dünyasında neler oluyor? 
Son dakıka haberleri ve kim, nerede, 
ne yapıyor tum detaylarıyla HELLO" da! 


HAZIRLAYAN: BÜŞRA NAZLAN ÜREGÜL FOTOĞRAFLAR: GETTY IMAGES 


Hailey parlamaya devam ediyor 


Geçen yıl moda dünyasında sıkça gördüğümüz Hailey Baldwin, bu yıl 
yıldızı parlamaya devam edecek olanlardan. Podyumda olduğu kadar 
sokak stili söz konusu olduğunda da güçlü bir tavır sergileyen 21 
yaşındaki güzel model, New York'ta kırmızı Supreme çantası, bilekten 
bağlı spor ayakkabıları ve beyaz biker ceketi ile asi bir stil çiziyor. 


Heidi'nin 
rahat stili 


44 yaşındaki model Heidi Klum, 
kırmızı halıda nefes kesmeye 
devam etse de günlük hayatta 
rahat parçalardan vazgeçemiyor. 
Los Angeles Havaalanı'nda 
görüntülenen ünlü model, skinny 
denimi, uzun beyaz hırkası ve açık 
saçlarıyla oldukça sıradan ama bir 
o kadar da rahattı. 


Gigi'nin 
cool duruşu 


Geçen yıl olduğu gibi bu yıl 

da sıkça moda dünyasında ve 
kampanyalarda göreceğimiz Gigi 
Hadid, bir işbirliği için Tokyo'daydı. 
Haneda Havaalanı'nda ekose 
pantolonu, yuvarlak küçük güneş 
gözlükleri, kadife bomber ceketi 
ve postallarıyla görüntülenen Gigi, 
her zaman olduğu için stil dersi 
veriyordu. 


Chrissy ve 
john akşam 
yürüyüşünde 


İkinci bebeklerini 
bekleyen Chrissy 
Teigen ve John Legend 
geçen hafta Soho'da 
yürürken görüntülendi. 
Kızları Luna'nın bebek 
arabasını iten ünlü yıldız 
John, oldukça keyifli 
görünüyordu. 

İkili, Luna'nın 
doğumundan sonra 
hayatlarında pek çok 
şeyin değişmediğini, 
Luna'yı hayatlarının 

her anına dahil etmeye 
çalıştıklarını belirtmiş 
ve onunla harika zaman 
geçirdiklerini dile 
getirmişlerdi. 


Gaga her zamanki gibi 
Grammy Ödül Töreni'nde herkesi büyüleyen bir performans 
sergileyen Lady Gaga, New York'ta konakladığı otelden çıkarken 


kameralara yansıdı. Gaga, yeşil ve mavi tonlarındaki Versace 
elbisesi ve puantiyeli gözlükleriyle oldukça fütüristik ve renkliydi. 
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ITALYAN LÜKS MODA MARKASI E.G.R SARTORIA KURUCUSU 
İ - EDOARDO G. RISTORI . 
Yele mi Ni id YA 4 7 NIN TOCMIINI 10 99 
SİL. VİZYON MESELESİDİR 
Edoardo G. Ristori, “Çaba harcamadan fark edilmek stilin ta kendisidir; doğal ve rahat 
şıklığın da özetidir” diye ifade ediyor stilin tanımını. İtalyan işçiliği ve büyük bir özenle yarattığı 


koleksiyonlarının dikimlerini Torino'daki hayran olduğumuz ofisinde gerçekleştiriyor ve 
HELLO! ile detayları paylaşıyor. 


RÖPORTAJ: BÜŞRA NAZLAN ÜREGÜL nuregul&doganburda.com 


“Goğu erkek, iŞ, “ortamının! Ve 
toplumda kabu görmenin 
kısıtlayıcılığ nedeniyle 
 bireysellikleri i bu hsilele 
EŞ fade edemi Jor. DOYrU 
Zamanda ele 0 LU) ş ekil de 


A heri 


işiye özel dikim yaparak 
İtalyan zarafetiyle takım elbiseler hazırlayan E.G.R. 
Sartoria markasının kurucusu Edoardo G. Ristori, Torino'daki ofisi- 
nin kapılarını HELLO! için aralıyor. 
Ristori ile kusursuz bir işçilikle harika takımlar hazırladığı markasını, 
stilin onun için ne ifade ettiğini ve 
nelerden ilham aldığını konuştuk. 
HELLO!: Erkek giyiminde stilin modadan daha önemli olduğunu söylüyorsunuz. E.G.R. 
Sartoria, bu dönem nasıl stiller 
üzerinde duruyor? 
Edoardo G. Ristori: E.G.R,, 
modem ve zamansız zevklerin erkeklerine, modern ve zamansız bir 


şıklık sunmayı hedefliyor. Bu yaşla değil, bireyin zevkiyle ilgili... En 
önemlisi de E.G.R'nin “bu yılın” stilini değil, hep güncel kalacak bir 
stili benimsemesidir. 

HELLO): Tüm koleksiyonlarınızda, zamansız bir şıklık söz 
konusu. Bunu nasıl başarıyorsunuz, küçük ipuçları var mı? 

E. G. Ristori: Zamansız şıklık 
dediğimiz şey “bu sezonun trendi 
gibi bir moda anlayışı değil. Herkesin kendi zevkine, benimsediği 
stile göre yorumlayarak, değiştirerek kullanabileceği, zamana meydan okuyan parçalardan oluşur. 


Bir kıyafetle kazanamazsınız bunu; 


öncelikle bir bakış açısıdır, hayata ve olaylara dair vizyon meselesidir. Diana Vreeland'ın sözleriyle; 
“Önemli olan giydiğiniz kıyafet de- 
$il, o kıyafeti taşırken sürdüğünüz 
hayattır. 

HELLO: İtalyan ve İngiliz 
moda anlayışını bir araya getiriyorsunuz. Edoardo olarak 
yeni bir koleksiyon yaratırken 
nelerden besleniyorsunuz? 

E. G. Ristori: Çevremde gördüklerimden, seyahate gittiğim 
yerlerden, tanıştığım kişilerden, izlediğim filmlerden, beğendiğim 
kahramanlardan hep etkileniyorum.Usta el işçiliğini, rahat ve alışkın bir tavır ve duyguyla yoğuran 
parçalar tasarlamayı seviyorum. 
Bu tutkum sayesinde, vintage takımlar, kumaşlar ve aksesuarlar- 
dan oluşan, bazıları bizzat Windsor Dükü'nün gardırobundan gelen bir arşiv oluşturma imkanı buldum, yeni koleksiyonlarımın en 
büyük ilham kaynağını da bunlar 
oluşturuyor. 

HELLO!: En sade olduğunuzda bile stilinizin tamamlayıcı- 


sı nedir? Erkekler için kurtarıcı 
stil önerileri verirseniz bu neler olur? 

E. G. Ristori: Tavır ve özgüven! Stilinizin, giyiminizin ne oldu- 
Şu önemli değil. Bir tavra sahip olduğunuz zaman ne isterseniz giyebilir, kim olduğunuz ve neler hissettiğiniz konusunda her zaman 
bir mesaj verebilirsiniz. İşte o zaman giyinmek sonsuz bir macera 
ve zevk halini alabiliyor. 

HELLO!: Moda haftalarında 
da gördüğümüz gibi erkek görünümleri daha farklı, renkli ve 
rahat bir stili benimsiyor. Zamansız bir stil yaratırken dünya moda anlayışına ve trendlere nasıl uyum sağlıyorsunuz? 

E. G. Ristori: Zamansız stil, 
klasik stille bağlantılı değildir. 
İnandığımız ve yarattığımız stil, 
zamansız fakat güncelliğini yitirmeyen, moda trendlerini takip etmek zorunda olmayan fakat bunlardan esinlenebilen, incelmiş 
zevklerin, özentiden uzak bir tavrın, zamana meydan okuyan bir 
tarzın örneğidir. Stilimiz heyecanlı ve modemdir, sofistike olmaya 
yeni bir bakış açısı getirirken kendini kasmaz. Eskinin mirasını aykarı bir bakış açısıyla birleştirir. Eklektik ve bireye özgü bir stil olduğundan, hem doğaldır, hem de 
güçlü ve güvenli. 

HELLO!: Her bir parçanın 
üzerinde büyük bir özveri ve titizlikle çalışıyorsunuz. Erkek 
giyiminde el işçiliğinin önemi 
nedir? 

E. G. Ristori: İşçilik ile özen 
arasındaki ilişki, İtalyan kültürünün kökeni Rönesans'a kadar uzanan bir unsur. İşçilik ve tutku, kişiye özel kıyafet tasarımında vazge- 


çilmez bir ikili. John Ruskin'in dediği gibi, “Tutku ve kabiliyetin birleşmesinden şaheser doğar.” Ayrıntılara dikkat etmek, kesimi mükemmel gerçekleştirmek ve zevkli bir tasarım uygulamak, ortaya çıkan sonucun benzersiz ve zamansız olmasını sağlıyor. 

HELLO!: Hayran olduğunuz 
ve erkek stilinde beğendiğiniz 
tasarımcılar kimler? 

E. G. Ristori: Zamansız fakat 
doğal ve modem tarzıyla babam 
beni hep çok etkilemiştir. Ayrıca 
modem erkek giyiminin atası sayılabilecek Windsor Dükü, hiç yormadan şıklığa ulaşmayı bilen Gianni Agnelli, aykırı fakat modem 
bakış açılarıyla Cary Grant, David 
Niven ve F. Scott Fitzgerald diğer 
önemli esin kaynaklarımdır. 

HELLO!: Bir erkeğin stilini tamamlayan en önemli şey nedir sizce? 

E. G. Ristori: Fark edilmek için 
çaba harcamadan fark edilmek stilin ta kendisidir; doğal ve rahat 
şıklığın da özetidir. Bazı günler işe 
takım elbise giyerim, bazı günler 
jean pantolon, vintage jean gömlek ve postal. Kıyafetlerle denemeler yapmayı, seçeneklerimi görmeyi severim. 

Çoğu erkek, iş ortamının ve 
toplumda kabul görmenin kısıtlayıcılığı nedeniyle bireyselliklerini bu 
şekilde ifade edemiyor. Doğru zamanda doğru şekilde giyinmeyi savunuyorum. İlla sisteme meydan 
okumanız gerekmez ama bireysel 
zevkinizi yansıtabilmelisiniz. Takım elbise giymeniz şartsa, zevkinizi takımın kesimiyle, gömlek ve 
kravatın deseniyle gösterebilirsiniz. 
Kişiye özel ayrıntılar her ortamda 
en iyi ifade biçimidir. 
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e laklı." 


Gökçe Sürmeli, 

Ahmet Eraslan, Elif 
Cığızoğlu ve Zeynep 
Tosun'un tasarımlarını 
beğeniyor. Sürmeli, 
Türkiye'deki moda 
anlayışının özgün ve 
yaratıcı olduğunu, her 
geçen gün geliştiğini 
düşünüyor. 


, 
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TASARIMCI GÖKÇE SÜRMELİ 


ISIKTIYI SEVİYORUM” 


Tasarımcı Gökçe Sürmeli, markası Drape'yı yurtdışına çıkarmaya hazırlanıyor. 
Sürmeli, “Markamın tutkunları, gösterişi ve ışıltıyı sevenler” diyor. 


zge Ulusoy, Deniz Akkaya, Esra Erol, 
Başak Parlak, Gizem Hatipoğlu, Seda 
Topal, Yonca Evcimik, Elif Güvendik, 
Özlem Yıldız'ın yanı sıra cemiyet hayatından 
isimlerin de zaman zaman keyifle tasarımlarını 
giydiği Gökçe Sürmeli, kendini bildi bileli tasarım yapanlardan. İlk siparişlerini lise ve üniversite yıllarında kendisi için tasarladığı kıyafetler sonrası almış. Üniversitede her ne kadar 
İngilizce işletme okusa da o, mutlu olacağı yerin moda olacağını anlayıp markasını yaratmış: 
Drape... Bugün, verdiği kararın doğru olduğunu söylüyor Gökçe Sürmeli... 
HELLO!: Tasarımcı olmaya nasıl karar 
verdiniz? 
Gökçe Sürmeli: 1983 İstanbul doğumluyum, Ortaokul ve lise eğitimimi İstek Özel 


RÖPORTAJ: FİGEN NALAN ÖZKAN fozkanGdoganburda.com 


Semiha Şakir Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme 
Bölümü'nden mezun oldum. Lise ve üniversite yıllarında kendim için tasarladığım aksesuar ve kıyafetler çok ilgi görüyordu. Sürekli yakın çevrem ve arkadaşlarımdan siparişler 
alıyordum. Bu dönemde gelen güzel tepkiler 
sonrasında, İşletme bölümünü bitirmeme rağmen, yapmam gereken işin moda tasarımcılığı 
olduğuna karar verdim. Ahmet Eraslan'ın yanında bir yıl süreyle staj yaptım, ardından 5 yıl 
dikiş kursuna gittim. Aynı dönemde La Salle 
Academy'de stilistlik eğitimi aldım. 

HELLORH: İlk tasarladığınız kıyafet neydi? 

G. Sürmeli: Aslında çocukluğumda bebeklere elbise dikerek tasarıma başladım diyebili- 


rim ama ilk gerçek tasarımım 14 yaşında yaptğım patchwork bir tişörttür. Hâlâ dolabımda 
gördüğümde bana mutluluk verir. 

HELLO: Tasarımlarınızın ilham kaynağı nedir? 

G. Sürmeli: Tasarımını yaptığım kıyafetleri 
kendim giyecekmiş gibi düşünürüm. Bulunacağım ortamda “Beni en çok ne mutlu eder” 
sorusunun cevabının verdiği ilhamla kıyafetleri tasarlıyorum. Gözlemlemeyi çok seviyorum 
ve bu da bana yaratıcılık konusunda yardımcı oluyor. 

HELLO!: Drape markasını nasıl oluşturdunuz? 

G. Sürmeli: Drape, 2010 yılında bir boşlu- 
Su doldurma düşüncesiyle oluştu diyebilirim. 
Yüksek kalitedeki taşların birinci sınıf el işçi- 


liğiyle hayat bulması fikrini uygulaması ve 
yıllar içinde geliştirmesiyle; markanın şu an 
işleme alanında çok ileri bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Birkaç yıldır dünya genelinde de markaların taş süslemesine yönelmesinden dolayı ayrıca mutluyum. Drape markasını çok kısa bir süre sonra yurtdışında çeşitli ülkelerde de göreceğiz. 

HELLO!: Türkiye'de modayı nasıl de- 
Şerlendiriyorsunuz? 

G. Sürmeli: Türkiye'deki moda anlayışının özgün ve yaratıcı olduğunu, her geçen gün geliştiğini düşünüyorum. Özellikle 
son dönemlerde Türk tasarımcılar ülkemizi 
başarılı şekilde temsil ediyorlar. 

HELLO!: Kıyafetleriniz en çok kimlerden rağbet görüyor? 

G. Sürmeli: Farklı olmayı ve gösterişi sevenler tarafından rağbet görüyor. Yaş 
aralığı olmadan, ruhunda bu ışıltıyı hisseden kadınlar müşteri portföyümü oluşturuyor. Yurtiçinden olduğu kadar yurtdışın- 
dan da çok müşterim var. 

HELLO': En çok beğendiğiniz modacılar kimler? 

G. Sürmeli: Haute couture denilince 
Ahmet Eraslan ilk aklıma gelen isimdir. Elif 
Cığızoğlu ve Zeynep Tosun'un da tasarımlarını beğeniyorum. 

HELLO!': Bir gününüz nasıl geçiyor? 

G. Sürmeli: Her gün işiyle meşgul olan 
biriyim. Bu, çok hoşuma gidiyor ve benim 
için bir yaşam tarzı. Haftada üç - dört gün 
sabahları atölyemde ürün tasarımı ve prova yapıyorum. Öğlen itibarıyla mağazaya 
geçip akşam saatlerine kadar siparişler ve 
özel dikimlerle ilgileniyorum. Yani bütün 
günüm müşterilerle ve tatlı bir yorgunlukla 
geçiyor diyebilirim. Kalan zamanımı spor 
yaparak ve kitap okuyarak geçiriyorum. 
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Larmjilifesiyle 


Giorgio Schifferegger, Ralph 
Radtke ve Silvio lacovino, 
Boğaz'ın incisi Çırağan 
Palace Kempinski'de mutlu 
olduklarını söylüyor. 


SILVIO TACOVINO - RALPH RADTKE - GIORGIO SCHIFFEREGGER 


“İNİ ÜLKENİN ORTAK YÖNÜ 
ÇOK EAZL? 


Venedik Karnavalı'ndan ılham alan “Venedik Yemek Festivali”, 5 - 18 Şubat'ta Çırağan Palace 
Kempinski Istanbul'da hayat buluyor. Geleneksel lezzetleri hazırlamak için Italya'dan usta 
şefler Istanbul'a geldi. Hem Venedik'i hem de Italyan lezzetlerini keşfetmeniz mümkün... 


RÖPORTAJ: FİGEN NALAN ÖZKAN fozkan&doganburda.com 


Ünlü San Marco Meydanı'na tekneyle sadece 10 dakika uzaklıkta 
olan, yüzyıllar öncesine dayanan bir parkın, eski avluların ve anıtsal 
yapıların arasında yer alan San Clemente Palace Kempinski, 
Venedik'i keşfetmek için ideal. 


7 empinski grubunun ikonik HELLO!: Çırağan Palace Kemr- 
| otellerinden Venedik San pinski'nin İstanbul'da estirdiği 
Clemente Palace Kempinski Oo Venedik rüzgarından bahseder 
Otel'in yetenekli şefleri şubat ayın- o misiniz? 


daki Venedik Karnavalı ile eşzamanlı yeme-içme festivali için Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da 
İtalyan lezzetlerini konukların begenisine sunacak. San Clemente Palace Kempinski Genel Müdür Silvio Tacovino, Çırağan Palace 
Kempinski İstanbul'un Genel Müdürü, Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü ve Kempinski Otelleri İtalya Bölge Direktörü 
Ralph Radike ve İtalyan Baş Aşçı 
Giorgio Schifferegger ile iki ülke- 
nin lezzetlerinin sunulacağı festivalle ilgili bir araya geldik. 


Silvio lacovino: Kempinski 
grubunun ikonik otellerinden biri 
olan Venedik San Clemente Palace 
Kempinski olarak İtalyan lezzetlerini İtalyan şeflerimizle birlikte Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da 
18 Şubat'a kadar misafirlerimizin 
beğenisine sunuyoruz. Renkli kostümleri, maskeleri ve dansları ile 
dünyanın takip ettiği bir karnaval 
olan Venedik Karnavalı zamanı- 
na denk getirdiğimiz bu leziz proje ile İtalyan mutfağı tutkunlarına 
muhteşem bir lezzet şöleni sunuyoruz. İtalyan Baş Aşçı'mız Giorgio 


—— çimen. 


Pileli Dil Lr 


Schifferegger, Sous Şefi'miz David 
Rialti ve Pastane Şefi'miz Vincenzo D'Amora'nun önderliğinde birbirinden leziz İtalyan tatları “Venedik Yemek Festivali? kapsamında 
Çırağan Sarayı'na gelen konuklarımız için özenle hazırlanıyor ve servis ediliyor. Bu eşsiz, tarihi ve ikonik sarayın ev sahipliğinde misafirlerimize benzersiz deneyimler sunmayı hedefliyoruz. Kempinski'nin 
gözde otellerinden biri olan ikonik 
San Clemente Palace Kempinski 
Venedik Oteli olarak bu festivalde 
konuklarımızın hem bu özel destinasyonu, hem de İtalyan lezzetlerini keşfetmesini diliyoruz. 

Ralph Radtke: Ben ve tüm ekibim bu projede yer almanın sevinci içerisindeyiz. Her zaman misafirlerimize benzersiz deneyimler sunmayı hedeflerken böylesine 
özel bir projeye ev sahipliği yapmaktan büyük keyif duyuyoruz. 
Kempinski'nin gözde otellerinden 
biri olan ikonik San Clemente Palace Kempinski Venedik Oteli ile 
yaptığımız bu festivalde tüm konuklarımızın İtalyan şefler tarafından bizzat hazırlanan İtalyan lezzetlerini doyasıya keşfetmesini diliyorum. 

HELLO!: Bu projeyi hayata 
geçirirken neler hissettiniz? 

S. lacovino: Her şeyden önce 
belirtmek isterim ki bu proje her 
iki otelin ekiplerinin bir araya gelerek her şeyi en ince ayrıntısına kadar uzun uzun üzerinde düşünerek büyük bir heyecanla planladığı 
bir proje. Şimdi bunu hayata geçirmek hepimiz için de çok keyif verici bir durum. Ekibimiz bu projeye hazırlanırken her zaman içlerin- 
de büyük mutluluk, çalışkanlık ve 
yaratıcılıkla çabaladı. Emeklerimiz, 
misafirlerimizin yüzündeki tebessümle birleşen muhteşem bir de- 


ALP 


m HU YDK 


SAN t LEMENTE PALACE 


“İstanbul, tarihiyle ve tüm cazibesiyle 
mukemmel bir şehir. Bu güzel şehrin keyfine 
varabıldiğımız için kendimizi çok şanslı 
hissediyoruz.” Silvio lacovino 


neyime dönüşünce yaptığımız işin 
keyfine daha da çok varıyoruz. 

HELLO!: San Clemente Palace 
Kemypinski'nin ruhunu bize anlatır mısınız? 

S. Tlacovino: Geçmişten gelen etkileyici özellikleri ve modern 
bir Venedik tasarımı olan otel, Venedik Lagünü'ndeki San Clemente Adası'nda yer alıyor. San Clemente Palace Kempinski başlı başına bir tarihi içine alan şık ve etkileyici ortamı ve benzersiz güzelliğiyle ön plana çıkıyor. Ünlü San 
Marco Meydanı'na tekneyle sadece 
on dakika uzaklıkta olan otelimiz, 
Venedik'i keşfetmek için ideal. Keyif veren güzel bahçelerimiz, tarihi anıtlar ve 12. yüzyılda yapılmış 
tarihi bir kilisenin bulunduğu yedi 
hektardan geniş bir alana yayılmış 
bu özel adada konuklarımızı ağır- 


lamanın keyfini yaşıyoruz. Yüzyıllar öncesine dayanan bir parkın, eski avluların ve anıtsal yapıların arasında yer alan otelimiz, tam 
bir rahatlama için mükemmel ortam sunuyor. 190 odanın ve süitin 
tamamı, tarihi Venedik zamanlarını hatırlatan modem bir tarzla donatıldı. Venedik'in, lagünün, bahçelerin ve iç avlularının nefes kesen manzarası ise büyülüyor. Otelimizde gurme zevklere hitap eden 
üç restoran ve üç bar bulunuyor. 
Konuklarımız farklı tesislerde rahatlayabiliyor ve spor yapabiliyorlar. Bahçede ısıtmalı bir yüzme havuzu, bir tenis kortu, lagün manzaralı bir golf sahası, jimnastik salonu ve de masaj odalarımız yer alıyor. Otelin kendi iskelesinden San 
Marco Meydanı'na tekneyle yolculuk ise sadece on dakika sürüyor. 


Otelde aynı zamanda, 400 kişiye kadar misafir kapasitesine sahip 
altı toplantı salonumuz da bulunuyor. Tüm kompleks ve çevresindeki alanlarla birlikte 1200 konu- 
Şa kadar ağırlama kapasitesi sunan 
otelimiz, düğünler ve diğer kutlamalar için ideal bir alan. İşte San 
Clemente Palace Kempinski böyle 
eşsiz bir ruhu yansıtıyor. 

HELLOt: İtalyan lezzetlerini 
misafirlerin beğenisine sunacaksınız... 

Giorgio Schifferegger: İtalyan 
lezzetlerini tüm bilgim ve deneyimim ile Türkiye'nin ikonik oteli 
Çırağan Palace Kempinski'de sunmanın mutluluğu ve gururunu taşıdığımı her şeyden evvel belirtmek isterim. Türkiye ve İtalya damak zevkleri hatta bazı kültürel 
özellikleri birbirine benzeyen iki 
muhteşem ülke. Zeytinyağı ve terayağı kullanımları, pizza çeşitleri, ince hamurlar, taze makarnalar, 
mayalı ekmekler, sebzeli çorbalar, 
pirinçli yemekler gibi birçok benzer lezzeti paylaşıyoruz. Birçok bilinen İtalyan lezzeti derin bir tarihe ve hikayeye sahip. Mozzarella, parmesan, gorgonzola, mascarpone, ricotta gibi peynir çeşitleri, pizza, makama, ravioli, calzo- 
ne, bruschetta, focaccia ekmekleri, risotto, çiğ sığır filetosu Carpaccio gibi lezzetler, tiramisu, panna 
cotta, cannoli tatlısı ve daha fazlası gibi leziz İtalyan lezzetleri geleneksel İtalyan mutfağı denince 
akla gelenler arasında.İtalyan lezzet yelpazesi çok geniş bir felsefeye ve tarihe dayanıyor. Ama en 
önemlisi ürünlerin doğal olması, yemeklerimizin çoğunda iklim 
şartlarına uygun yetişmiş sebzeleri, 
meyveleri, taze baharatları ve kendi ürettiğimiz peynirleri, zeytinyağlarını kullanmamız geliyor. Bİ 
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Bir foto8raftan yola çıkarak gerçekleştirdiğim bir tatil daha. mstagram'da karlı dağın 
ucunda, nehrin kıyısında, kilisesinin etrafına kurulmuş bu küçük köyün doyumsuz karlı 
manzara foto38raflarına bakıp da iç geçirmeyenimiz var mı? 


zach Irmağı boyunca yayılmış zarif ve ma- 

-İsalsı atmosferi içinde, UNESCO Dünya 
Kültür Mirası Listesi'nde olan güzelim bir şehir. Ortaçağ'dan kalmış tarihi dokusu, görkemli 
kale ve katedralleri, birbirine açılan meydanları, tepelerine çıkan füniküler ve asansörleri, daracık şık sokaklarında Mozart çalgıcıları ile gördüğüm en romantik Avrupa kentlerinden biri. 
Bir de Mozart çikolatası var ki... Tamam işte 
benden daha keyiflisi yok! Salzburg, Mozart'ın 
doğum yeri aynı zamanda. Mozart'ın notaları kulaklarınızda çınlarken, Hohensalzburg 
Kalesi'nden veya Museum Der Modem ve M32 
kafesinin bulunduğu Monchsberg Tepesi'nden 


sin Alp Dağları'nın eteğinde, Sal- 
N 


şehri seyretmek paha biçilemez. Üç boyutlu 
çizgi animasyon film izler gibi, gerçek olamayacak kadar olağanüstü. 

Tarih kokan eski binaların aralarında Arnavut kaldırımlı dar sokakları olan Getreidegasse, şehrin en güzel caddesi. Mozartplatz 
Meydanı'ndan eski şehir merkezine doğru birkaç kilometre boyunca uzayan cadde pek çok 
mağaza, renkli hediyelik eşya dükkanları, restoran ve kafelerle ve aynı zamanda pasajlarla dolu. 

Mozart's Geburthaus (Mozart'ın Evi) da burada. Tabelalar cadde üzerinde yer aldığı için aslında aradığınız yerin pasajın içinde olduğunu 
çözmeniz önce biraz vaktinizi alabiliyor. Tabe- 


la derken ama ne tabelalar! McDonald's, Starbucks gibi uluslararası firmalar bile kurumsal 
kimliklerini terk edip bu caddede ferforje tabela geleneğine uymak durumunda kalmışlar. Bütünsel bir şıklık ve zarafet içindeler. 


Eski bir bandan Art Hotel Blaue Gans'a 

Biz şehrin en iyi lokasyonunda Getreidegas- 
se Caddesi'nin bir başında bulunan Hotel Blaue Gans'ta kaldık. Kentin en eski hanından dönüştürülen otelin içine birçok orijinal sanat işi 
ve şık ahşap mobilyalarla modem bir hava verilmiş. Odalarda günümüz havası yansıtılmış- 
ken, koridorlarında eski bir handa olduğumuzu hissetmek çok hoş bir tezattı. Servis ve kah- 


valtı dört dörtlüktü. Sezona göre fiyatlandırması 
ise gayet normal. Baktım bizim otelin restoranı 
en kalabalık yer, bir akşam yemeğini de 1350 
yılından kalma bu han restoranında yedik. Yemekler harikaydı. 


Tatlıya doymak buna denir! 

Zaten Salzburg'da tatlı dışında başka yemek 
yemedim diyebilirim. İnce hamurlusu, kalın iç 
dolgulusu, dondurmalısı, vanilya soslusu yediğim elmalı strüdellerin sayısını unuttum. Bir akşamüstü yetmedi, bir akşam yemeği yerine de 
annemin hayretler içindeki bakışları altında Hotel Sacher'de Sacher pastasını ikinci kez mideye 
indirdim. Butiği kapanmıştı. Annem itirazlarıma 
kulak asmayıp müdüre rica edip butiği açtırdı. 
Çayı ve kakaosu da ayrıca muazzammış. 


Şehirden kısa kısa 

Kapitalplatz Meydanı'nın ortasında, 2007 yılında Stephan Balkenhol tarafından tasarlanan Mozatt çikolatası üzerindeki adam heykeli- 


ni görün. 1606'da yaptırılan Mirabell Sarayı'nın 
kışın karla örtülü, yazın konserlere ev sahipli- 
$i yapan, Avrupa'nın en güzel barok öreklerinden biri kabul edilen bahçesinde gezin. Şehrin en şık, en eski kafeleri The Cafe Bazar veya 
Cafe Tomaselli'de kristal şamdanlar altında papyonlu garsonların elinden kahve için. Getreidegasse Caddesi üzerinde paskalya yumurtaları satan dükkandan içeri başınızı uzatın. Nehrin 
üzerinde kilitlerle donanmış aşıklar köprüsünde 
dilek dileyin. Döndüğünüzde pişman olmamak 
için Manner'dan gofret ve bolca Mozart çikolatası alın. Bitter kaplıları harika. Ne kadar pahalı 
ise o kadar iyi çıkıyor. 


Taribin içine yolculuk 

Son gün kahvaltıya şehrin hemen dışında 
Hotel Schloss Leopoldskron'a gittik. 1700'lerden kalma bu özel mülk, başrolünü Jule 
Andrews'un oynadığı 1965 yılına ait “Sound Of 
Music filmine ev sahipliği yapmış. Otel misafirleri dışında kimsenin kabul edilmediği saray- 
da duvar ve tavanlarında rokoko sanatının en 
muhteşem örneklerinin bulunduğu 12 süit oda 
var. Beni en çok bazı koltuk döşemeleri dışında hemen hemen hiç renovasyon görmemiş olması etkiledi. Gerçek bir tarihin içine girdiğinizi 
anında hissediyorsunuz. Önünde mülke ait gölette tüm kış buz pateni yapılabiliyormuş. Dü- 
gün ve romantik kaçışlar için ideal. 


Gerçek bir masal diyarı: Hallstatt 
Halistatt'a gitmenin en iyi yolu, araba kiralamak. Yoksa Salzburg'dan önce otobüsle ardından trenle toplam üç saat süren bir 
yolu göze almak gerekiyor. Akşamüstü vardı- 
Şımızda güneş tamamen inmiş, denizin, gö- 
gün mavisi, ormanın yeşili kaybolmuştu. Her 
yer gri ve buz, mavi gölden yükselen buharla beraber masal diyarına dönüşmüştü. Ne kadar etkilendiğimi anlatamam. Dakikalarca aynı 
noktadan köyün, gölün ve karlı dağların enfes birleşiminden oluşan manzarayı seyrettim, 
dinledim ve fotoğraf çekmeye doyamadım. 

İsterseniz yazın gidin ama benim favorim 
kış atmosferiydi. Hotel Heritage'da konakladık. Akşam gölden çıkmış enfes bir alabalık 
yedik. 


Birkaç saatliğine Münih 

Münih, Salzburg'dan trenle bir buçuk saat 
sürüyor. Şehirde tren istasyonundan ileri doğru 
yürümeye başladık. Karlsplatz, Marienplatz'ın 
ardından St. Peters Kathedrali'nden dönüp az ileride Münih'in en şık caddesi 
Maxmillianstrabe'ye çıktık. 

Arada Dinnerstrabe'de Brott&Butter adında 
bir dükkana daldım. İçerisi müthiş bir ev, mutfak, banyo, aksesuar marketi idi. Aynı zamanda 
ekmek fırını ve kafe. Öğlen Maximillan üzerinde Brenner Grillde yemek yedik. Ama ne yemek! Restoranın ortamı, dekorasyonu, insanlar, 
yemekler; içerideki sinerji müthişti. 

Bütün kış Paris özellikle Milano'da kürk giymediyseniz ayıp etmişsiniz gibi dolaşabilirsiniz. 
Münih'te bir tek kürklü kadına rastlamadım. Bu 
Münih'e ilk gidişimdi. Bana göre şehir de kadınları gibi çok sade, şık, elit ve rafine... Bİ 
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SAĞLIK 


er yıl giderek 
tartıdaki rakama 
birkaç kilo 
ekleniyor ve sız bu 
kiloların nereden 
seldiğini bile fark 
“edemiyor musunuz? 
Alışkanlıklarınızı 
değiştirerek bu kılo 

kazanımına bir dur 
diyebilirsiniz... 


DİLARA KOÇAK, 


SİZİ SİSMAN YAPAN NI? 


kilo almanızın altında birçok sebep 

yatabilir. Kilo vermeye çalışmadan 
önce, size kilo aldıran ya da kilo vermenizi 
engelleyen gerçek sebebi bulmanız gerekir. 
Sonrasında uygun bir hedef belirleyerek emin 
adımlarla ilerleyebilirsiniz. İşte kilo alınmasının 
sebepleri... Belki bir ya da birkaçı size tanıdık 
gelebilir... 


| 7 ilolu olmanızın ya da düzenli aralıklarla 


HIZLI YEMEK YEMEK 

Araştırmalar, yemeklerini hızlı yiyen kişilerin 
kilolu veya obez olma eğiliminde olduğunu 
göstermektedir. Bunun nedeni vücudunuzun 
beyninize “doydum” sinyalini verememesi ve 
kişilerin kendilerini doyduklarını hissetmeden 
önce vücutlarının ihtiyaç duyduğu miktardan 
daha fazla yemesidir. 


YETERLİ SU İÇMEMEK 

Susuzluk, vücut tarafından açlık ya da 
besin isteğinin bir işareti gibi görülebiliyor. 
Bir çalışmada bilim insanları, kahvaltıdan 
hemen önce iki bardak su içen kişilerin, o 
öğünde su içmeyen insanlara kıyasla yüzde 22 
daha az kalori aldığını buldu. Ve su, kalorisi 
olmayan tek besindir. 


ÇOK SOSYAL OLMAK 

Araştırmalar, insanların zaman geçirdikleri 
insanlar gibi yemek yeme eğiliminde olduğunu 
gösteriyor. Dolayısıyla arkadaşlarınız büyük 
porsiyon yemek veya sağlıksız gıdaları tercih 
ediyorsa, sizin de öyle yeme ihtimaliniz 
yüksektir. Kontrolü biraz daha ele almayı 
deneyebilirsiniz. 


TV ÖNÜNDE YEMEK 

Televizyon izlerken, internette gezinirken 
veya gazete okurken yemek yiyenlerden 
misiniz? 24 araştırmanın ortak sonucu, 
insanların dikkatini dağıttığında yemek 
sırasında daha fazla yemek yediğini bulmuş. 
Ayrıca yemek yerken başka şeye odaklananlar, 
ne kadar yediklerinin farkında olmadığı için 
ilerleyen saatlerde daha fazla yemek yiyorlar. 


YETERSİZ UYUMAK 

Uyku eksikliği ağırlık kazanımı ve daha 
kalın bel çevresi ile kuvvetli bir şekilde 
ilişkilidir. Bu, hormonal değişiklikler ve 
egzersiz motivasyon eksikliği de dahil olmak 
üzere birçok faktöre bağlıdır. Yetersiz uyuyan 
bireyler aynı zamanda daha kalorili besinleri 
tüketme eğilimindedir. 


BÜYÜK TABAKLARDAN VE 

KASELERDEN YEMEK 

Yapılan bir araştırmaya göre, daha büyük 
yemek takımları ile yiyen insanlar öğün başına 
yüzde 16 daha fazla kalori alıyorlar. Daha 
büyük tabaklar bir porsiyon yemeği daha 
az gibi görmenize neden olur ve beyninizin 
yeterli yemediğinizi düşünmesine yol açar. 


YETERSİZ LİF TÜKETMEK 

Diyetinizdeki lif eksikliği sizi şişman hale 
getirebilir. Bunun nedeni, lifin iştahınızı 
kontrol etmenize yardımcı olmasıdır. 
Bir çalışma, günde ekstra 14 gram lif 
tüketmenin, kalori alımınızı yüzde 10'a kadar 
azaltabileceğini gösteriyor. Ayrıca liften zengin 
beslenmek bel çevrenizi de yağlanmadan 
koruyabilir. Lİ 


SANAT 


he lO-VDO 


Kültür - sanat etkinlikleriyle dopdolu bir hafta... 
Sergiler, konserler, tiyatrolar, filmler ve kitaplar sizi bekliyor. 


BARIŞ, ÖZGÜRLÜK, HOŞGÖRÜ, EŞİTLİK! | | EVRENSEL BİLGİYE ULAŞMA YOLU 


nini “NİMET e Zen felsefesi ve Şamanik öğretileri sosyolojik 
ERENLER GÜLKÖKÜ | çalışmalarla buluşturan araştırmacı yazar 
Nimet Erenler Gülkökü, “Küllerinden 
Doğmak-Uyanış-Arayış' kitabında, 
okuyucusunu alışılmışın dışında; geçmiş, 
gelecek ve şimdiyi kapsayan sıra dışı 
anlamlar dünyasına davet ediyor: “Hayattan 
güzel şeyler istiyoruz. Başarı, güven, 
mutluluk, şöhret, zenginlik... Peki, bunları 
isterken eksik bıraktığımız en önemli şey 
ARAYIŞ ve UYANIŞ nedir diye hiç sordunuz mu? Gerçekte neyi, 
neden istediğimizi biliyor muyuz? Aslında 
biz dahil, her şey evrene ait...” 


Yakut Ayverdi ve Nuray 
Turan'ın Freundinnen/ : 
Kız Arkadaşlar” sergisi, 18 : 
Şubat - 16 Eylül arasında 
Frauenmuseum Bonn'da : 
(Kadınlar Müzesi Bonn) 
görülebilir. Almanya'da : 
kadınlara seçim hakkının il Bİ | 
verilmesinin 100. yılı : Vİ KÜLLERİNDEN 
kapsamında gerçekleşecek 
olan sergi projesi, : i 
konferans, okuma, konser : A 
gibi etkinlikler ve 8 : , 

Mart Kadınlar Günü'nde 

açık oturum eşliğinde 


: ı 
devam ediyor. Sanatçılar, : 
eserlerinde kadınların : d 
yaşam savaşını ve hayata : 


sarılışını, daha iyi bir : 
dünya özlemini yansıtmaya  : i DAİMA ÖNCÜ 


çalışıyor... 


Küratörlüğünü Şule Altıntaş'ın 
yaptığı, Devrim Erbil'in “Sanal 
Devrim adlı kişisel sergisi, 12 


! . 
: Marta kadar 42 Maslak/ 42 
:  Shops Art Space Gallery'de 
* görülebilir. Sanatçının eserleri 


» o ilk kez teknolojiyle birleşiyor. 

30'UNCU YILLARINI KUTLUYORLAR — : Devim Bebi “Benim renki 
: çizgilerle yapmak istediğim, 

* burada ışıkta çizgi ve renk 

olarak üst üste bindiği zaman çok büyük zenginlikler çıkıyor ortaya. 

Boya bu bağlamda yetersiz kalıyor” diyor. 


FESTİVAL 


2018 GÜZELLİKLERİ! 


17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali", 36 
ülke ve 120 yönetmenden toplam 111 film ile 
15 - 25 Şubat'ta İstanbul'a, 1 - 4 Mart'ta Ankara 
ve İzmir'e uğruyor! “Phantom Thread'den 
“Lady Bird'e, “The Disaster Artistten “Professor 
Marston & The Wonder Women'a, yılın merakla 
beklenen filmlerinin Türkiye galalarına ev 
sahipliği yapacak olan !f İstanbul; yenilenmiş 
kopyasıyla “Sevmek Zamanr, Ara Güler'in 
kayıp filmi “Kahramanın Sonu, 3D bilimkurgu 
“Prototype” gibi özel gösterimleriyle de 
sinefillerin ilgi odağı olacak... 


Studio Oyuncuları, 30. yılında Şahika Tekand'ın yönettiği, 20. yüzyılın en 
önemli ve etkili yazarlarından, modern hayata ve insana dair trajikomik 
bakış açısını kara mizahla dile getiren, eserlerinde sade ve yalın bir dünya 
yaratan Samuel Beckett'in kısa oyunlarından “Oyun'u sahneliyor. “Oyun 
her cuma saat 21.00'de Studio Oyuncuları Tiyatrosu'nda sahneleniyor. 
“Oyun' iki kadın ve bir erkeğin sıkışıp kaldıkları soyut bir mekan ve 
durumda, yine soyut bir ışığın üstlerinde dolaşmasıyla, hızla konuşarak, 
konusu geçmişte yaşanmış bir aşk üçgeni olan sıradan öykülerini 
anlatmaya zorlandıkları, tekrarlarla gelişen bir “Oyu... 


HAZIRLAYAN: FİGEN NALAN ÖZKAN fozkan&doganburda.com 


A 


09 


Lamilifestyle 


Battaniye, G Concept. 


j 2 Anvogg marka battaniye: yi 
Fymz. 

> 7.231 TL., Beymen Home. ip ve 

Lexington marka Take Five 


koleksiyonuna ait Bleeker puf, 
Dream Home. 


Yastık: 950 TL., 
Etro Home. 


Dagonet aydınlatma, 


Edra. Visionnaire. 


DEKORA SYON mmm 
ii İli v 7 EN 7 
b | NM do İK Lİ Racoon battaniye: 495 TL., 
Mudo Concept. 


Yastık: 110 TL., Tepe Home. oo (halet gibi ısı odaklı stillerin başkahramanı olan 


kurk, şehir hayatının modern dokusuna uyum > 
sağlayarak elegan bir havaya bürünüyor. 
Biraz daha feminen ve sofistike > 
bir yaşam alanına “Merhaba” dıyor. > <> > 
İN HAZIRLAYAN: SELİN CEBECİOĞLU scebecioglu©doganburda.com Post: 299,95 TL., 


Zara Home. 


» 


Anvogg marka yastık: 
524 TL., Beymen Home. 


Kilim: 742 TL., 
Apex. 


Molto yatak, 


Po p Casa. 
Edra marka Cipria kanepe, Ayn Design. 
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/ Klasik “drsslar, 
Istanbul'u yaşayanların dergisi —. öz > | 
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DUR AuE BEYAZLARA 
san Ti VEDA EDİN 

i ( z mi Saçlarınızda ilk 
ir beyazlarınız mı çıktı? 


MOR ÖTESİ 
DEKORASYON 


Gücün, ihtişamın ve aynı zamanda 
2018'in en trend rengi seçilen mor, 
zamansız grinin kendine özgü moduyla 
evlerimizle buluşuyor. Hem yenilikleri 
kucaklamak hem de evimizde yeniliğin 
ruhunu yaşamak için kişiye özel mobilya 
tasarımlarıyla adından söz ettiren 

Art Design, Victorya salon takımı ile 


K FOKUS) 


KoLEsTON 


Sakın endişelenmeyin. 
Tüm dünyada 
kadınların tercihi 
Koleston, geliştirdiği 
benzersiz “Color 
Concealer” renk 
pigmentli saç kremi 
sayesinde ilk çıkan 
beyazlarınıza veda 
etmenizi sağlıyor. Saçınıza 
zarar vermeyen Koleston 
Color Concealer, ilk çıkan beyaz 
saçları her kullanımda kademeli olarak 
kapatıyor. Koleston uzmanlarının 
deneyimi ile üretilen Color Concealer, 
kullanılan Wella profesyonel 
teknolojisi sayesinde beyazları 
kapatırken saçı nemlendirerek yoğun 
parlaklık sağlıyor. 


İKONİK MARKADAN 
İKONİK KOLEKSİYON 


Maurice Lacroix, 90'lı yıllarda “Calypso 
modelini üretti. Bu ikonik saat 
modeli, şıklığıyla bilekleri süslerken 
günlük stilden özel davetlere kadar 
her stille kolayca uyum sağladığı için 
saat tutkunlarını 
& cezbediyordu. Üst 
segment saat 
sektörünün 
Xa, liderleri 
arasında yer 
alan Maurice 


evlere morun asaletini taşıyor. 2018'in lacroix, 
otoritelerce kabul edilen rengi Violet, mor 2016 yılında 
Viya son dönemin nd Abe ço Modadan seyahate, teknolojiden sez oi 
tasarımın da alameti farikalarından biri. güze l liğe en son pıyas aya Çı k an (94 el 
OLİMPİYATLARA ÖZEL urunler, en trend etkinlikler... 
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için üretilen Seamaster PlanetOcean 
“PyeongChang 2018, bu harika 
organizasyon bittikten sonra da uzun 
bir süre dünya çapındaki hassasiyeti ile 


Hanzade Topaloğlu, özel 
bir teknoloji ile pırlantadan 
ayırt edilemeyen 3C 
taşlarla “Tophills” adında bir 


e 


LİR PEEER 


ön plana çıkarıyor. 


CİLT KURULUĞU İÇİN 
BİREBİR 


çalışmayı garanti ediyor. 2.018 parça ile koleksiyon hazırlamış. Bu ie 
limitli olarak üretilen bu özel model, taşlar mükemmeliyetini, mi FN Cildimiz kışın sert soğuğunda 
cesur mavi ve kırmızı elmasın hammaddesi olan 2 âA N tüm nemini kaybederek kuruyup 
(Kore bayrağı) renkleri karbon elementini yüksek ŞU w çatlayabiliyor. Bioderma'nın kuru 
ile estetik açıdan çarpıcı basınç ve sıcaklık altında — ciltler için geliştirdiği Atoderm Cream, 


bir kronometre 


işleyerek sağlıyor. Topaloğlu, ZİR besleyici ve yeniden yapılandırıcı > 
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çelikten istiyorsanız, mücevherlerine İçeriğindeki < z 

kasası içinde bakın! Çünkü zengin ve onarıcı 3 

cilalanmış onlar kalıcı ve aktif ajanlar ile Z 

mavi seramik zamansız seçimler ve Skin ProtectTM z 

IZrO21 bir cevherlerdir” diyor. kompleksi ç 
kadrana sahip. sayesinde ürün E 
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Bahçede keyif odaklı 
kış sahneleri 


“Knowmadism” 

Çok gezenlerin kültür 

karması yasam, âlânları f 
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LETMlitestyle 


Jonathan Cainer'ın yeğeni Oscar Cainer, ünlü astroloğun 150.000'den 
fazla astrolojik yorum içeren arşivinden yararlanarak oluşturduğu eşsiz 
bakış açısıyla tüm dünyada HELLO! okurlarına burçları yorumluyor. 


Cr O yengec 


Chloe Grace Moretz 
10 Şubat 1997 
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Toplum kurallarına bağlı kalarak yaşamak, çoğumuzun | 
istediği bir şeydir. Ama uymanın o kadar da kolay ol- | 
madığı bazı kurallar da var- | 
dır. Her ne kadar tartışmasız bir biçimde adil ! 
görünmüyor olsalar da onlara sadık kalmak 
zorundayızdır. Yine de bazı sınırlar meydan : 
okunmak için vardır. Sevgililer Günü yaklaşır- ! z we si açıldığında çok az kişi- ! 
ken, sadece kural yıkmakla kalmayıp, yeni bir nin alışveriş alışkanlıklarıtanesini de yaratabilirsin. Bu, senin için önem- 


li olan bir kişiyle ilişkini kolay hale getirecek. 


Aynı hataları tekrar etmenin, 
eski davranışları sürdürme- 
nin sana artık bir tatmin sağ- 


de uğraşmanı gerektiren bu yeni yolda uzman 


tan sıkıntı gelmez gibi görünüyor. Şu tekdüzelikten bir an önce çık ve yaratıcı olmaya bak. 


Yer ve yön bulmanın atlas- | 
lardan geçtiği o eski gün- | 
leri hatırlıyor musun? Artık 
bugün, çoğunlukla navigas- i 
yon cihazlarını kullanıyoruz. | 
Eğer bir ilişkiyi daha da derinleştirmek ya da | 
hayatına romantizm katmak istiyorsan, doğru 
yöne gitmek için gereken zekaya sahipsin. Hislerini takip et, böylece olman gereken yere va- | 
racaksın. Cesur kararlar almanı gerektirecek an- | 
i Bizibiz yapan eş dost, eğitim, sınıf gibi detayla- 


lar yaşayacaksın. Dikkatli ol... 


| (23 Haziran -23 Temmuz) 


Dar bir sokaktan geçerken, 


8? 


işaret ediyor. 


Büyük ustalar, başyapıt yaratmanın bir aşamalar me- 


dır. Önce şekle ve renge dair 


lamak için bolca zamanın olacak. 


Akrep 
Kimsin sen? Ve hayır, isminden veya varoluşunu dışarı- 


dan tanımlayan özelliklerinin | 
i Venüs'ün de burcuna girmesi, bu haftanın baş- 


| (21Elim-22 Kasım) | 
| 24 Elin-22 Kan) | Dz Kn) hiçbirinden bahsetmiyorum. 


rı üzerimizden çıkarıp attığımızda geriye ne kalıyor? Daha derin ve bilge tarafın sana bir mesaj 
getirmeye hazırlanıyor. Tutulma yaklaşırken ve 


N “9 | Venüs burç değiştirirken, ufak bir aydınlanma 
karşı yönden gelen kişi için | : e a 
; > .. i ve bir hayalin öneminin farkına varma anı, ge- 
a m leceğinde çok önemli bir etki yaratabilir 
Bu ufak jest, genellikle kü- ; s “ y ' 
i çük bir baş hareketi ya da memnuniyet ifade- | 
siyle karşılanır. Bu hafta, Venüs'ün burç de- 
: iştirmesiyle esen romantik rüzgarlarla birlik- : 
te, başkalarının mantığını takip etmeye ihtiya- 
i cın yok. Güneş Tutulması, kendin için iyi olan | 
; şeylere odaklamana yardım etmek için yoluna ; 
i bir ışık tutuyor. 


Bir telefon görüşmesini sonlandırmak zorlayıcı olabilir. 
Özellikle de duygular işin 


NM ökem-21 4) içindeyse. Öyle ki, kim önce 
Aslan | 


i da hoşça kal' demenin etrafında dolanır durur. 
Muhteşem düşünürler, ses- | 
lerinin duyulabilir olması ve | 
buluşlarının bilinmesi adı- 
i na sözde “mantıklı kişiler'e | 
karşı savaş vermek zorun- i cek derecede bir güven ve sıcaklık oluşabilir. 
da kalmışlardır. Bu hafta, başkalarının man- 
i tıkla ilgili ne düşündüğünü dinlemeye yanaş- | 
ma. Venüs'ün burç değiştirmesiyle birlikte, çıl- | 
; gınca bir fikir etkileyici bir plana açılan kapı- 
nın ta kendisi olabilir. Tutulma, muhteşem bir | 
fikrin beklenmedik bir kaynaktan geleceğine 


kapatırsa sanki bir çeşit beyanda bulunuyor gibi hissettirir. Yani, iki taraf 


Ama açık ve samimi olduğumuzda, yanlış anlaşılmak nadirdir. Sevgililer Günü yaklaşırken, 
ne düşündüğünü basitçe söylemenin daha etkili olabileceğini fark edeceksin. Tatmin ede- 


Oslak 


Yaşanan Güneş Tutulması, 
önceliklerinin değişeceğine 
işaret ediyor. İçinde bulun- 


(22 Aralik-20 Oruk) duğun bir girişimden ne um- 
Basak 


i ni alman gerektiği de bir o kadar doğru. Sev- 
Yakınlara iyi markaların sa- ! 
tıldığı bir indirim mağaza- | 


duğunu ve bundan nasıl faydalanabileceğini sorguluyorsun. Ve hak ettiği- 


gililer Günü yaklaşırken ve Venüs burç değiştirmeye hazırlanırken, göreceli bir şekilde ufak 
bir jest üzerinden birisine, değerinin ne kadar 


i anlaşıldığını gösterme fırsatını vereceksin. İkili 
nı değiştirip, bu yeni mekana bir şans verdi- 
i $ini görmek şaşırtıcıdır. Belki de daha yakın : 
i ve ucuz ama sonuçta insanların bağlı kaldı- | 
ğı bir rutinleri var. Ama bu hafta, aşkın ge- | 
i zegeni burç değiştirirken, eğer kendini uzun 
: zamandır devam eden bir düzeni değiştirme- ! 
i ye ikna edersen, eline sıradan bir indirimli | 
i alışveriş fişinden çok daha fazlası geçecek. 
lamadığı bir noktaya geldin. i 
“© Tanıdık bir engeli kurcala- | 
maya başlarken, taze bir yaklaşım bulman gerekiyor. Bu da konforlu alanını terk etmen an- | 
lamına gelecek. Meselelerle doğrudan bir şekilselesi olduğunu anlamışlar- | 
olmana gerek olmayabilir. Birazcık risk almak- ! i ir | 
: ufak fikirler oluşturacak şekilde, büyük fırçalarla başlayıp sonrasında karmaşık detaylar için, ! 
: daha hassas fırçalar kullanmışlardır. Tutulma | 
yaklaşırken, soyut yaratıcılığı ve eğlenceyi de 
i beraberinde getiriyor. Venüs'ün burç değiştirmesi, denemeler yapmanın sonunda muhteşe- | 
me ulaştıracağını söylüyor. İşleri yeniden rötuş- 


ilişkilerde dikkatli olmalısın. 


WA Kova 
AMA Her ne kadar bu haftanın tu- 


tulması biraz eksik olsa da 


(21 Ocak-19 Şubat) bu durum onun faydalarının 


sadece bir kısmını hissedece- 


ğin anlamına gelmiyor. Zihninin genişlemesine 
Terazi Amme 0 

i ma senin burcunda, bugünkü yönetici gezegenine bağlı olarak ve Merkür'le yakın bir işbirli- 
i ği halinde gerçekleşiyor. Sadece yapbozun son 


ve bakış açının değişmesine hazırlıklı ol. Tutul- 


parçasını bulmakla kalmayıp, oluşturduğu tüm 


i resmi görecek ve içinde bulunduğun önemli bir 
; ilişkinin değerini fark edeceksin. 


Burç yorumlarını okuyan kişiler genellikle hayatlarının 
ne Zaman iyiye gideceğini 
sorarlar. Ve astrologlarının 
da talihlerinin döneceği gün 
ve zamanı net bir şekilde söyleyeceğini umarlar. Ama ben bunu yapmayı teklif etmiyorum! 
İnsanın kaderi kendi ellerindedir. Hayatının 
gelişmesine izin vermeyi aklına koyduğun an, 
talihin döneceği andır. Tutulmaya ek olarak 


(20 Şubat - 20 Mart) 


lamak için iyi bir zaman olduğunu söylüyor. 
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